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. 0. 
Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu e 


Merhaba Sevgili Okur; 


Ekip olarak bazılarımız mezun olurken bazılarımız yeni staj arayışına giriyor. Bazılarımız iş bulmuşken bazılarımız bambaşka meşguliyetler ile uğraşıyor. Hayata bakış açımız, beklentilerimiz, kişiliklerimiz vs. birbirinden bu kadar farklı iken bizi tek bir amaç etrafında birleştiren, aynı işi yapmamızı sağlayan bir şey var; PsiNossa ... İlk olarak bir derginin çıkarılıp çıkarılmaması düşünüldü ve yepyeni bir fikir olarak PsiNossa'nın yayınlanmasına karar verildi. 
Daha sonra yolu PsiNossa'dan geçecek olan her Psikoloji öğrencisi başvuru formunu doldurup doldurmamak arasında kalarak formu doldurmayı tercih etti ve bu tercihlerle birçok ekip kuruldu, birçok ekip emek verdi... Her tercihin sonucu aydınlık olmasa da bizi bir araya getiren bütün tercihlere minnettarım. 


Bu ay tartışma köşemizde bizi yalnız bırakmayan, her zaman yanımızda olduğunu bildiğimiz fahri çevirmenimiz Özge Karakaş'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 


Tercihleri ve hataları ile bir bütün olan PsiNossa bu ay, okurken beni düşüncelerimle, duygularımla, yapmış olduğum tercihlerle baş başa bırakan bir sayı ile karşınızda. Yine yeniden birçok soruyla oturdum bu yazının başına. Tercihlerimizi yaparken gerçekten özgür müyüz? 
Doğru bölümde miyim? Hatalarımla varım, ben buyum diyebiliyor muyum? Kendi sorularım bir yana ben en çok sizin sorularınızı merak ediyorum sevgili okur. Gelin hem sorularımızın yanıtlarını arayalım satır aralarında hem de bilgimize bilgi katalım. Birbirinden güzel ve bir o kadar da emek verilmiş yazılarımız sizleri bekliyor! 


Emel Emre 


Bağımllılıktan Bağımsız Bir Hayat 


Büşra Kul 


İnsan hayatı bireyin tercihleri ve maruz kald 


zorunlu koşullar etrafında şekillenen bire, beraber değişip dönüşebilen esnek bir yapıya sahiptir. Birey, bulunduğu toplumun değer 


yargılarından bireysel değer yargılarına kadar pek çok şeyi süzgecinden geçirir, sosyal ilişkilerinden beslenir ve olaylar ya da durumlar hakkında vereceği kararları gözden geçirir. Verilen her karar, Obireyin okişisel | çıkarları lehine/aleyhine olan bir yola girmesini sağlar Yaptığımız her seçim elbette doğru olmayabilir Kimi zaman attığımız yanlış adımlar bize bazı bedeller ödetebilir. Fakat her seçim doğrudan ya da dolaylı olarak bizlere bir şeyler katar. Henry Ford'un “Hayatta hiç hata yapmamış birisi zaten hiçbir işe başlamamış demektir.” sözü yaptığımız doğrular kadar hatalarımızla da var olduğumuzun en güzel kanıtıdır. 

Olumsuz olayları daha iyi anımsamadaki bilişsel yanlılığımızdan hareketle, hayatımızdaki tatsız deneyimlerin zihnimizde daha kalıcı bir etki bıraktığını söylemek çok da yanlış olmayacaktır. 
Elbette olumsuz yaşantılara kendimizi hapsetmek ya da olumsuz yaşantıların sonuçlarını onarma yoluna gitmemek hayatımızı sekteye uğratacaktır. 
Bu nedenle yaptığımız hatalardan mümkün olduğunca ders çıkarmalı, hatalarından neresinden dönersek kâr saymalı ve geleceğimize daha olumlu | yatırımlar yapabilmek adına uğraş vermeliyiz. 
Her ozaman yaşayamıyor vazgeçilmez 


açısından 


kadar insan biridir. 


sistematik olmanın 
Hepimiz 


söylendiği oluşumuz da parçalarından 


zaman zaman otokontrolümüzü yitirir, dış: sebepler ya da baş edemediğimiz içsel sebepler yüzünden bize daha çok zarar vereceğini bile bile Alkol, sigara, madde bağımlılığı gibi yüzyıllardır başvurulan yolların yanı sıra teknolojinin hızla hayatımıza giren internet, telefon, sosyal medya, 


mlul 


bazı kaçış yollarını deneriz 


elişmesiyle birlikte 


dijital oyun ya da alışveriş bi gibi çeşitli 


yolları deneriz. 


Yapılan araştırmalar, bağımlılık yapan maddelere 


başlama yaşının gün geçtikçe düştüğünü! Ve özellikle ergenlik çağındaki bireylerin yaşadıkları dönemsel çatışmalarda alkol, sigara, madde kullanımı. gibi yollara başvurduklarına işaret 


etmektedir (Ögel ve ark ve Çakmak, 2003) 
kullanmaya başlanması sosyal gelişimi olumsuz yönde etkileyebilmekte ve geciktirebilmektedir (Özel,1997; Winter, 2001; akt, Karatay ve Kubilay, 2004) 

Madde kullanımına “başlama nedenleri arasında 


2003; Saatçioğlu, Evren 
Erken 


duyuşsal, 


yaşlarda madde 


bilişsel ve 


merak, kendini kanıtlamak, arkadaş baskısı, olgunlaştıracağını düşünmek, kendine güvensizlik, yalnızlık, Sıkıntı duygularıyla başa 


çıkamama ve başa çıkma yöntemlerini bilmeme, başarı, performans, enerjiyi artırma, Kilo verme ve yaratıcılığı artırma isteği gibi faktörler yer almaktadır (Ögel ve Tamar, 1997; akt, Altıntaş ve ark., 2004). Yine ergenlerle-yapılan çalışmalarda sigaraya başlama nedenleri merak, stres, özenme, daha olgun görünme isteği ve çevrenin-isrârı (Öğüş ve ark., 2004); alkole başlama nedenleri ebeveynlerin veya kardeşlerin alkol; kullanması, 


a 


sigara veya bağımlılık yapıcı diğer maddelerin kullanılması, ebeveyn desteğinin azalması ve 


ebeveyn çocuk arasındaki ilişkinin zayıf olması, 


alkol içen arkadaşların olması, depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik problemlerin olması şeklinde sıralanmıştır (Şaşmaz ve ark., 2006). 


İntemet / bağımlılığına | bakıldığında kumar, sohbet, oyun, pornografik kullanım vb. amaçları (Chang & Man Law, 2008; Chen & diğerleri, 2001; Everhard, 2000; Henderson, 2001; Huang. 
2004; Irvansyah, 2005; Jang & diğerleri, 2008; Thatcher & Goolam, 2005; Yang & diğerleri, 2005; Young, 1996; akt, Günüç ve Kayri, 2010); depresyon (Bayraktar, 2001; Young ve Rodgers, 1998; akt. Günüç ve Kayri, 2010); yalnızlık (Caplan, 2003; Caruso, 1998; Chak ve Leung 2004; Huang, 2004; Irwansyah, 2005. 
ark., 2001; Morahan ve ark., 2000; Thatcher ve 2005; akt. Günüç ve Kayri, 2010) 
bireyin sosyalleşme ihtiyacı (Bayraktutan, 2005 
Esen, 2007; Grohol, 1999; akt. Günüç ve Kayri, 2010) gibi faktörlerin bu bağımlılığı yordadığı zörülmektedir 


Kubey ve 


Goolam, 


Bağımlılıklar o bireye zarar verdiği kadar toplumsal düzene de zarar vermektedir. Alkol ve madde kullanımıyla, saldırganlık ve şiddet 


eylemleri birbirini. tırmandırmakta; insan beyni üzerindeki kontrol mekanizmalarını zayıflatarak suç olaylarında artışa neden olmaktadır (Altuner ve ark., 2009). Dünya Sağlık Örgütü, 15-24 yaş grubunda kazaların, intiharların ve cinayete bağlı ölümlerin dörtte üçünün madde kullanımından 


kaynaklandığını bildirmektedir 


Kubilay, 2004) 

Bağımlılığın bireye ve birey aracılığıyla topluma yaptıkları göz önünde  bulundurulduğunda bağımlılıktan korunmak için neler yapılabileceği üzerine düşünmekte fayda var. Öncelikle yaşamımızdaki zorluklara (Oçözüm (odaklı yaklaşmalı, sosyal çevremizdeki herhangi bir bağımlılığa bireylerden sosyal desteğimizi esirgememeli —bağımlılığın türüne göre o bağımlılıkla mücadele eden kurumlara başvurmasında yardımcı olmalı- potansiyelimizi fark etmeli ve hem fizyolojik hem de psikolojik sağlığımızın lehine seçimler yapmaya gayret 


(Kaş 


atay ve 


sahip olan 


göstermeliyiz. Tüm bunların yanı sıra bizi bağımlılığa — itebilecek (o nedenlerin o neler 


olabileceğini saptamalı ve yapabildiğimiz ölçüde çalışmalıyız. Örneğin, azırlayabilecek ortamlarda bulunmaktan kaçınmalı, farkındalığımızı arttırıcı yönde okumalar/araştırmalar yapmalıyız. 

Fyodor Dostoyevski “İlk yapılan yanlışa kaza, ikincisine hata, üçüncüsüne ise tercih denir.” der, Tercihlerimizin | hayatımızı | güzelleştiren ve özelleştiren tercihler olabilmesi, bağımlılıktan bağımsız bir hayat yaşayabilmemiz umuduyla... 


bu nedenleri onarmaya 


bağımlılığa zemin 


Daha Önce Hiç Gidilmemiş Yollarda İz Bırakmak 


Peyami Safa deneyim ve cesaret ile ilgili satırlarında şunu söyler, “Yaşlanarak değil, yaşayarak kemale erilir; zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır. Yapmadıklarımdan ya da yapamadıklarımdan değil, yaptıklarımdan pişman olmayı tercih ediyorum.” (Işık, 2018). Tercih etmek ne büyük bir lüks öyle değil mi? Üstelik de yaptıklarından pişman olmayı göze alabilmesi insanın. Neden sonuçlarının yanlış olabileceğini tahmin etsek de yine de deneriz ki daha önce defalarca kez güvenle yürüdüğüm yoldan sapıp da neden yeni bir yola gireriz? 
size bu konuda sunulabilecek en büyük gerekçem belki de “Daha önce hiç gidilmemiş, görülmemiş ve de hiç iz bırakılmamış daha kestirme yollar bulabilmek için” olur. “Ya öyle değilse ya daha kötü daha tehlikeliyse, bildiğimden neden şaşmalıyım ki” derseniz de bilindik bir cevabı var; bunu denemeden bilemezsiniz. Cesaret midir peki mevzu bahis olan, insanı yeni arayışlara iten? Sahip olduklarımızla yetinmeli miyiz ya da bazı şeyleri kabullenmeli miyiz? Yoksa ya başka bir yolu varsa diye hep sormalı mıyız kendimi Çocukluğumuzdan bu yana hepimiz annelerimizin yaptığı kurabiyelerle büyüdük öyle değil mi? Miss, en lezzetli kurabiyeleri benim annem yapar dedik. 
Büyüyünce biz de tıpkı annelerimizinki gibi enfes kurabiyeler yapmak istedik . Sonra bir gün, tam da hayatımızdaki en güzel, en lezzetli kurabiyeleri yemiş olmanın verdiği huzuru yaşarken daha önce hiç yemediğimiz tarzda yapılmış, üstelik de yapanın 


Esra Gün 


annemiz olmadığı kurabiyeler konuldu önümüze ya da biz onlara denk geldik. Evet belki tadı kötü olabilirdi, belki de kurabiye yemekten soğur “bir daha hiç yemezdik Ama öyle olmadı ve “dahâ önce hiç bu kadar lezzetli kurabiyeler yememiştim” deyip © annelerimizin © kurabiyelerinden “daha lezzetlisini keşfettik o gün. Benim değinmek istediğim şey, annelerimizin yaptığı kurabiyelerden daha iyi kurabiyeler olduğunu tatmasak bile kendi tarifimizi oluşturabilmemiz. Tariflere kendimizce bir şeyler ekleyip daha önce hiç denenmemiş olanı deneyip kendi kurabiyelerimizi yapabilmeye cesaret edebilmemiz. .Aksi durumda yeteneğimiz varsa annelerimizin o kurabiyeleri . gibi (o kurabiyeler yapmaya” çalışacak, bu konuda bir yeteneğimiz yoksa da hep başkalarının yaptığı kurabiyeleri yemeye devam edeceğiz. 

Korkup yanılmayacak mıyız, yeni şeylerin arayışına girdiğimiz bu yolda düşüp de vazgeçişler yaşamayacak mıyız? Elbette ki yaşayacağız, hatta en başından neden bilindik yollardan gitmek yerine bu yola çıktık ki diye sorgulayacağız kendimizi. Bu noktada önemli olan, bizi diğerlerinden farklı kılacak “ olan şey ise vazgeçmeyip direnecek olmamızdır. Thomas Edison ampulü icat edene kadar sayısız deneme yapmış ve kendisine “Yaşadığınız bu kadar başarısızlık size neler hissettirdi?” diye sorulduğunda ise “Ben başarısız olmadım ki sadece ampulün işlemeyen on bin çeşidini buldum.” demiştir (Aksoy, 2011). 


Bugün baktığımız noktadan hepimizin gördüğü Edison'un tartışma götürmez bir mucit olduğudur. 
Çünkü onu diğerlerinden farklı kılan bir şeye sahipti “hata yapma cesareti”ne. Kaç kişi bu kadar emek verdikten sonra bütün emekleri boşa çıkınca devam edebilme cesaretine sahiptir ki? Yaptıkları hatayı kabullenmeyenler bir yana yapılan hataya çok kızıp da bir daha hata yapmamak adına cesaretini yitirenler olacaktır aramızda. İşte bahsettiğimiz bu kişiler bugün adını. hiç bilmediğimiz, tarihin tozlu sayfalarına karışanlar gibi sessizce varlıklarını yitireceklerdir. Çünkü | biliriz ki adını tarihe yazdırabilme cesaretinde bulunanlar ancak daha önce hiç, gidilmemiş yollara başvuranlar, hata yapmaktan korkmayanlardır. 

Peki nedir bu bahsettiğimiz hata? Hata, istemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, kusur, yanılma, yanılgı olarak tanımlanmıştır sözlükte. İstatistikte ise bir yanlış değil; hesaplanan, ölçülen değer ile kabul edilen teorik olarak doğru değer arasındaki farktır (Yücel, 2014). Hata kavramının bilinenin ötesinde hepimiz için farklı anlamları vardır. Hiç yoktan hatalarımıza nitel bir anlam yükleme arayışına girecek olursak, sarf ettiğimiz az ve çok kavramları da aynı boyutta öznellikler gösterecektir. 
Akıllara *kime göre” ve * neye göre” sorgulamalarını getirecektir. Yaptığınız hataları bir düşünün şimdi. 
İşin içinden çıkamadığınız zamanları, tek bir hareketinizle her şeyin un ufak olduğu, geri dönüşü olmayan o yitirişlerinizi getirin akıllara. Şimdi de içinde bulunduğunuz durumu düşünün. Evet hala hayattasınız. Belki de bir şeyler o kadar da kötü gitmemiştir. Siz hiç hatalarınıza iyi ki demediniz mi 


daha güzel firsatlar çıkınca karşınıza? Ya da hiç deneyimlerinizi fırsata çevirdiğiniz zamanlarınız olmadı mı? 

İşte tam da bu noktada bizi yeni bir kavram karşılıyor; deneyim. Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre deneyim “Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat oOboyu edindiği o bilgilerin (tamamı tecrübe”olarak adlandırılmıştır (Şahin, 2014). Bu kavramla birlikte algıladığımız durum bir nevi 


yoğurdu. üfleyerek yemek yerine doğru süte üflemeyi — bilmektir. Hataları fırsata çevirme noktasında anlam (kazanan deneyim, aslında 


bilinenin aksine zamanla oluşacak bir kavram da değildir. Eğer geriye dönüp hatalarınıza doğru noktalardan bakmıyorsanız geçen zaman sadece ömrünüzden gidecek ve yokuşlarınıza bir basamak olmayacaktır. 

Şimdi. tekrar o hata olarak © adlandırdığınız zamanlarınıza bir göz atın, Ne kadarını tecrübeyle eş değer gördü: En çok da düşerek öğrenmediniz mi bazı şeyleri? Gitme canın yanar dediklerinde fark etmedik mi ateşin yaktığını? En soğuk zamanlarda, koşturduğumuz O sokaklarda (o hissetmedik o mi iliklerimizde soğuğu? Hepsinde hatalar yaptık ama deneyime çevirmeyi. Karanlık geldi başta iğümüz yollar ama sonunda gördük aydınlığı ve şimdi Nazım Hikmet Ran'ın da dediği gibi “En güzel deniz: henüz gidilmemiş olanıdır..en güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız...” (Ran, 1945). 
Bırakın adı hata olsun yeter ki keşfedilmemiş o yollara çıkacak cesaretimiz her daim hareketlendirsin bizi ki keşfedilmemiş topraklarda izimiz kalsın. 


“©X 


üründen bahsetmek ve hatta tanıtımını yapmak istiyorum. Oldukça pahalı ve bulması da zor bir ürün. Temin edebileceğiniz kişiler de tehlikeli ve tekinsiz olabilir. Ya da bu ürünle ilişiğiniz tespit edilirse para cezası ve hatta hapis cezasına bile çarptırılabilirsiniz. Fazla büyük bir şey hayal etmeyin, yeterince dağıtırsanız. kadar bile gözden kaybolabilir. Sağlığınıza, malınıza, kariyerinize, aileniz ve sevdiklerinize geri olmayan zararlar verebilecek bu ürünün en hızlı yan etkilerinden biri de im! 


Şimdi, bu ürünü neden almak isteyesiniz ki? Oysa 2014 yılında dünya nüfusunun “65'i (250 milyon) bu ürünü en az bir kez kullandı. Evet, o bağımlılık © yapıcı uyuşturucu madde. Başlangıçtaki gibi anlatıldığında her ne kadar mantık dışı görünse de çoğunluğunu genç yetişkinlerin 


oluşturduğu, büyük bir kesim ne yazık ki 


Teslim Olma, Savaş Aç 
Talha Aybey 


uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ediyor. 
Henüz okul çağındaki çocuklar ve gençler bu korkunç endüstrinin pek tabi en gözde hedefleri. Neredeyse her hafta farklı isimlerle piyasaya sürülen ve çoğunluğunu sentetik o uyuşturucuların o oluşturduğu bağımlılık yapıcı maddeler bültenlere haber, tartışma (o programlarına Okonu, dizilere ise ilham oluyor. Ne yazık ki birçoğumuz için bu yasa dışı madde trafiğinin ne denli yaygın olduğunu anlamak, sokağa çıkmak kadar kolay. 
Uyuşturucu kullanımının günbegün artışı ve kullanım yaşının da giderek düşüşü her ne kadar karamsar bir tablo çizse de aslında hepimizin yapabileceği bir şeyler var. 

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 26 
Haziran "Uluslararası Uyuşturucu 
Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele 


Günü" her sene olduğu gibi etkinlikler ve bilinçlendirme çalışmaları ile geçi , Hep birlikte "teslim olma, savaş aç" deme 


zamanı! 


Haziran Ayı Farkındalıkları 
2 Haziran Ahmet Arif'in vefatı 
4 Haziran Ahmet Haşim'in vefatı 
5 Haziran Dünya Çevre Günü 
7 Haziran Orhan Pamuk'un doğum günü 
11 Haziran Çevre Koruma Haftası “—.— a 
15 Haziran Atilla Ilhan'ın doğum günü 
20 Haziran Zülfü Livaneli'nin doğum günü 
21 Haziran Babalar Günü 


26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Trafiği ile Mücadele 


Günü 


Meslek Tercihleri ve Kişilik Arasındaki İlişki 


Meslek, insanların belli bir eğitimle kazandıkları ve yaşamını sürdürebilmeleri için yaptığı uğraşlar bütünüdür diyebiliriz. Yaşadığımız çağdaş toplumda bir bireyin en önemli gelişim görevlerinden biri de doğru meslek seçimidir. (Kuzgun, 2006). Doğru meslek tercihleri üzerinde biraz durmak istiyorum. 
Çünkü günümüzde meslek seçimi yaparken iş bulma kaygısı içinde kişiliğimizi göz ardı ediyor ve sırf iş bulalım diye kişiliğimize uymayan meslekler seçip hayatımızı bu seçtiğimiz meslekler üzerinde inşa ediyoruz. Mutlu olmak ve ileride ki hayatımızda pişmanlık yaşamak istemiyorsak meslek seçimini yaparken kimsenin baskısı altında kalmadan özgür bir şekilde kararımızı vermeliyiz. İşte tam da burada kişilik devreye giriyor. Birey kendini “iyi bilirse kendini iyi tanırsa dümeni doğru yöne çevirir ve okyanusta kaybolmaz. Seçtiğimiz mesleğin bizden istediği neler? Seçtiğimiz mesleğin niteliklerine uygun muyuz? Bunları sorgularken kişiliğimizi iyi bilmemiz gerekir. John Holland'ın Tipoloji kuramına göre, bireyler kişiliklerine uygun meslekleri seçerler. 
Kısacası kişinin meslek seçimi kendi kişi i yansımasıdır. Bu nedenle meslek seçiminde şans faktörünün rolü azdır. Holland'a göre altı kişilik tipi bulunmaktadır. e Bunlar: o Gerçekçi, araştırmacı, sanatçı, sosyal, girişimci ve gelenekçidir. Bu kuram sayesinde meslek tercihi yapmadan önce hangi kişilik tipinin niteliklerine sahip olduğumuzu öğrendikten sonra kişilğimize uygun tercihlerde 


bulunarak sağlıklı kararlar verebiliriz. (Atli ve Keldal, 2017). 

John Holland'ın Tipoloji kuramına göre kişilik tipleri; 


Gerçekçi Kişilik Tipi: Bu kişilik tipine sahip bireyler; kişiler arası ilişkileri zayıf, pratik ve doğaldırlar. Para güç ve statüyü seven bu kişilik tipindeki | bireyler | genellikle mekanik işlerle uğraşmayı sevmekte ve tamirat işleriyle uğraşmaktan hoşlanmaktadırlar. Kurama göre bu bireylerin seçtiği meslekler daha çok marangozluk, şoför, çiftçi, sporcu, mühendislik, elektrikçi, makinist, denizcilik ve pilotluktur. 

Sanatçı Kişi Tipi: Holand' ın Tipolojisine göre sanatçı kişiliğine sahip insanlar; çok duygusal, içe dönük ve kurallara uymayan tiptedirler. Bu kişiler edebiyatı ve müziği çok severler. Geniş bir hayal 


Vecettin Sırlan 


gücüne sahip bu idealist bireyler sisiematiği ve kuralları olmayan mesleklerden hoşlanırlar. Örnek verecek olursak: Müzisyenlik, ressamlık, oyunculuk, meslekler severek 


yazarlık ve mimarlık“ gibi yapabilecekleri mesleklerdir. 
Araştırmacı Kişilik Tipi: 
mantık o yürüt olayları 
gözlemlemeyi 4 
olan bu bireyli bilim insanı, biyolog, sosyolog gibi meslekler t mesleklerdir. 
Sosyal Kişilik Tipi: Ya 


nedenle bu kişilik tipine, sah öğretmenlik, rehber imani hizmete dayalı mı i m uygun olur. 
Girişimci olan bu kişilik tipine sa avukatlık ve müşteri hü meslekleri kolaylıkla “Yapa olan bu kişiler, her şeyi konti aldıkları için bir şirkette yöne kişilik tipine sahip insanlar meslek olabilir. wa 
Geleneksel Kişilik Tipi: Düzene i düşkün olan bu kişiler, fazlasıyla sol k sahibidirler. 
Holand'ın son olarak geleneksel kişili göre becerikli fakat hayal gücü, sanatçı göre kısır olan bu bireyler; genellikle mi bankacılık sekreterlik gibi seçerler(Kamaşak ve Bulutlar, 2010). 
Kurama göre: Seçtiğimiz meslek ile kiş uyumu artıkça mesleki kariyerimizd ş Çocukluğundan | beri resim dünyasına yolculuk yapan bir kişinin muhasebeci olduğunu düşünün... Bu durum muz yetiştirmek gibi bir şey. Bu kişi mesleğini yaparken hayattan ne kadar keyif alabilir ki? Bu nedenle meslek seçimi yapmadan önce kişiliğimizi iyi analiz etmeli ve seçeceğimiz mesleğin bizden neler istediğini iyi bilmeliyiz Ki gelecekte tutkuyla yapacağımız mesleğimizi keşfedebilelim. 


5 


Severken Yaptığımız Hatalar ve Tercihler 


Yaşamımızda sevgiye, sevmeye ve sevilmeye önem veriyoruz. Şöyle bir baktığımızda sevgiye dair çekilmiş yüzlerce film, söylenmiş binlerce söz, yazılmış sayısız şarkı vardır. Sevgi kavramı bu kadar hayatımızın içindeyken, sevincimize ve üzüntümüze bu kadar etki edebiliyorken sevgiye, sevmeye dair neler biliyoruz düşündünüz mü? Ezbere yaşamlar içinde öğrendiğimiz ve üzerinde düşünmediğimiz, sorgulamadığımız bir yönelimle mi seviyoruz? Belki de yalnızca sevdiğimizi sanıyoruz. İşte bu yazıda Fromm'un Sevme Sanatı kitabında yer verdiği sevme kuramı temelinde düşünerek, yaşanmışlıklarımızı sorgulayarak, yaşanacaklara kucak açarak derinlemesine ve soyut bir kavram olan sevmeyi konuşacağız. 

Nasıl bir sporu, bir bilimi öğrenmeye çalışırken öğrenilmesi (gereken (bilgileri (o edinebilmek Oo ve uygulayabilmek için emek verip çabalıyor, üzerinde belli bir disiplin çerçevesinde zaman harcıyorsak sevmek için de öğrenilmesi gereken pek çok şey olduğunu bilmemiz gerekir. Fakat sevmek hakkında 


öğrenilmesi — gerekenleri pek az kişi düşünür (Fromm,1995). 
Etrafımızda ilişkileri, yaşantıları konuşurken yeterince 


sevilmediğinden, hak ettiği değeri göremediğinden yakınanlarımız vardır. Genelde sevilme sorunu olarak görürüz yaşantılarımızı. Sevme'yi kolay bir eylem olarak görür, sevmek için ya da sevilmek için gereken o kişiyi, nesneyi -aslında kişi nesneleştirilmiştir- bulmakta: güçlük çekti ğimizi sanırız. Oysa, sevme yetimizin yetkinliği üzerine düşünmeyiz (Fromm, 1995). 

Öte yandan insanların büyük bir kısmı sevme potansiyeline sahip olmakla beraber sevme yetisi bakımından yeterince başarılı olamamaktadırlar. Bazı insanlar o sevdiklerine ( yaklaşırken: ““Sana — ihtiyaç duyuyorum ve bana ihtiyaç duyman için elimden geleni yapacağım.” Bazıları: “Benim bir problemim var, bunu senin sorunun haline getirmem için bana yardım edersen seni severim, derler.” Bazıları: “İstediğim gibi biri olduğun için şimdilik seni seviyorum, sevgimin süreğen olması için hem benim isteklerimi daha çok yapmalı, hem de beni seni sevdiğimden daha çok sevmelisin” derler (Aydın, 2015). 

Sevme sorununun temel oluşumlarına göz atarsak; kapitalist toplum üzerine otemellenmiş alişveriş mekanizması ve alınan malın niteliklerinin önemi üzerinden aktarım yapabilir, günümüzde de bireylerin yöneldiği partnerlerde aynı mekanizma üzerinden arayışta olduğunu görebiliriz. Fromm (1995), bunu “İki kişi, böylece kendi satın alma güçlerine göre pazarda ki en iyi nesneyi bulduklarına inandıkları gün, aşık olurlar birbirlerine.” şeklinde ifade etmiştir (5.13). Aşık olma, 


Zehra Gülser 


kişinin aradığı koşullar sağlandığında tamamlanır bir diğer ifadeyle. “Erkek için çekici bir kız, kadın için de çekici bir erkek, peşinden koşulacak ganimetlerdir.” 
(812). 

Victoria Çağı'nda (1837-1901), evlilik kişisel bir yaşantı değildi ve toplumsal düşünceler çerçevesinde gerçekleştirilirdi. Sevginin evlilikten sonra doğması beklenirdi. Son birkaç kuşakta ise işler tersine dönmüştür, yomantik sevgi, olarak adlandırılan sevgi anlayışı hemen hemen bütün Batı dünyasında yerini almış ve romantik sevginin evlilik ile son bulacağı beklentisi üzerine temellendirilmiştir. Sevgide ortaya çıkan bu yeni sözde “özgürlük” anlayışı nesne'nin önemini artırmış, sevme yetisinin önemini ise oldukça düşürmüştür (Fromm, 1995). 

Sevgi ve sevmek konusunda öğrenilecek bir şey olmadığı düşüncesini doğuran bir diğer oluşum; aşık olma eyleminin sürekli sevme ya da sevgi içinde olma ifadeleriyle — karıştırılmasıdır.. Oysa bu, birbirine tamamen yabancı iki kişinin birbirlerine yakınlık duymaya başlamalarıyla aralarındaki duvarın aniden yıkılması, — sınırların kalkması, — birbirlerine anide yakınlık duymaları, bir olmak isteyerek yaşam döndürücü birleşme sürecinin ardından birbi, yakından tanıdıkça, yalnızlaşarak uzaklaşmaları, nefret, düşmanlık ve düş kırıklığıyla sonlanır. Bu kendini tekrarlayan süreç, aslında kişilerin içinde bulundukları yalnızlık duygusunun kanıtıdır (Fromm, 1995). 

Sevgiden vazgeçilemeyeceğine göre sevmenin. yanlış anlaşılmasının önüne geçmek ve severken yaptığımız. 
hataların üstesinden gelmenin yolu, sevmenin bir sanat olduğunu kabul etmek, severken düştüğümüz başarısızlıkların nedenlerini anlamak, sevmenin “ne olduğunu içselleştirmeye çalışmak ve onu ö; 

için kapılarımızı açmaktan geçiyor. Sevmek ve FİN ihtiyacına hiyerarşisinde yer veren Maslow'un da belirttiği gibi sevgi insanın değişmez içsel doğasının bir parçası olduğundan Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisinde bireyin kendini gerçekleştirebilmesine koşul olarak fizyolojik ihtiyaçlar ve güvenlik sağlandıktan sonra ait olma ve sevgiye yer, vermiştir. Bu da ileride bahsedeceğimiz sevgi ihtiyacına ek bir kanıttır ki, sevgiden vazgeçilemez (İnanç & Yerlikaya, 2016). 

Bir sanatın öğrenilmesi için hangi süreçlerden geçiliyor? 
Müzik, tıp, mimarlık... Bu gibi alanlara baktığımızda, önce kuramların öğrenildiğini sonra da uygulama aşamasına geçildiğini, uygulamada ise zamanla ve emekle sanatın öğrenilme sürecinin tamamlandığını görürüz. Aynı süreç, sevmenin öğrenilmesi için de geçerlidir. Çünkü sevme, bir sanattır. 


Doğarız. Bir belirsizliğin içinde kesin olan tek şeyin geçmiş olduğu, geleceğin bilinemediği ve gelecekte kesin olarak bilinen tek şeyin ölüm olduğu bir belirsizliğin içine doğarız. Aslında doğanın bir parçası iken hayvanlarda var olan içgüdüsel uyumlardan silkinmeyle doğadan da kopuş başlar. Doğanın bir parçası olan insan, doğadan kopmamıştır ama geri de dönemiyordur. Bunun yaratığı çelişki, yalnızlık duygusuyla birleşir. İnsan, payına düşen bir yaşam süresi olduğunu © bilerek yaşar, seçimi dışından doğmuştur ve seçmese de ölecektir. Sevdiklerinden önce ölebileceği, sevdiklerinin ölümünü görebileceği, ayrılığın — ihtimali, doğadan kopma ve aslında kopamama insanın bütünlenemeyen varlığını bir zindana çevirir ve kişi yalnızlık duygusuyla yüzleşmek zorunda kalır. Öyle ki “İnsanın en büyük gereksinmesi, yalnızlığın hapishanesinden kurtulmaktır.” (s.18) demiştir. 

Fromm (1995), Yalnızlık duygusuyla savaşmak için tarih boyunca insan, çeşitli yollar bulmuştur. Bu yollardan biri dinsel törenlerdir, dinsel törenler insanın kendinden geçerek yalnızlığını geçici olarak dindirmesidir.. Toplumla bir olup kendini. yitirerek bunu başarabilir. Buna benzer bir diğer yol cinsel birleşmedir. Cinsel doygunluğa ulaşan birey, yalnızlığına yine geçici bir mola vermiş olur. Yine kendinden geçme sürecini içinde barındıran yollardan bir diğeri ise alkollü içkiler ve uyuşturucu ilaç almadır. Bu yolu seçen kişiler, yalnızlıktan kaçmayı bir süreliğine başarsalar da etkinin sonlanması ile pişmanlık ve suçluluk duyguları ile boğuşurlar. 
Üstelik daha büyük bir yalnızlık içerisinde bulurlar kendilerini. Yalnızlıkla mücadelenin en yaygın yolu ise toplumla kaynaşma olarak kendini gösterir. 
Toplumla kaynaşan birey, kendisini neredeyse bütünüyle yitirir. Farklılığını taktığı minik birkaç aksesuar, tutmadığı ve tutmayı seçtiği takım ile var etmeye | çalışır. Reklamlarda xyz'yi kullanmak ayrıcalıktır sözleri farklı olmaya duyulan hüzünlü özlemi yansıtır. Bireyselliğin ortadan kalkmasıyla aynılaşan insan, bundandır ki sessizce yapılan topluma uyma davranışı ile de maalesef yalnızlığını susturmakta başarılı olamayacaktır. Bu başarısızlığın kanıtları o olarak alkolik (o bireyler, o uyuşturucu bağımlılığı, tecavüz, intihar gösterilebilir (Fromm, 1995). Bir başka yol, çalışma düzeni içinde oluşmuş eğlence düzeninin etkisidir. Bunu açmamız gerekirse, çalışma yaşamında günün belli saatlerinde haftanın çoğu gününde işte zamanını geçiren bireylerin saat saat yapmaları gerekenlerin belirlenmiş olmasıdır. 
Eğlenme, dinlenme zamanları, ne zaman neyi hissedeceklerinden tutun, yapmaları önerilen ve o yönde de gerçekleştirilen etkinliklerin isimleri bile önceden belirlenmiştir. Bu belirlenmişlik içinde uyuşmuş bir halde yaşayan ve zamanı geldiğinde yapması gerekeni yapan kişiler sisteme uyum sağlamış bir biçimde yalnızlık duygusundan uzakta varlıklarını sürdürürler. Ancak bu sıralı işler düzenin 


yaşam “savaşı Veren birey için bu da kesin çözüm değildir. Bir başka yol, sanatçı olmaktan geçer. 
Yaratım süreci içinde yaratan sanatçı, yaratırken evrenle bir olur ve yalnızlık duygusunu bastırır. 
Sanatçı, nesnesi ile bir olur. Burada da canlı bir varlıkla etkileşim olmadığından tam bir çözüm içermemektedir. Çünkü insanın kaynaşma itkisi, yalnızlığın susturulmasında temel alınmıştır (Fromm, 
1995). 

Yalnızlıkla © savaşmanın © yollarını O yukarıda konuştuğumuz gibi uygulamaya çalışan insanoğluna kesin çözüm, sevgi içinde kaynaşmaktır. Fromm bunu “Tam çözüm insanlarla birliğe, başka birisiyle sevgi içinde (o kaynaşmaya (| erişebilmektir. (İnsanlarla kaynaşma isteği bizdeki en güçlü itkidir.” (s. 25) olarak ifade eder. Bunu da ancak gerçekten severek yapabilir insan. 

“Sevgi bir etkinliktir; edilgen bir olay değildir, Bir şeyin içinde olmaktır, bir şeye kapılmak değildir. 
Sevginin etkin özelliği, en genel biçimde şöyle tanımlanır, sevgi overmektir, almak değildir.” 
(Fromm, 1995, s. 29). Burada bahsedilen vermek, bir şeyden yoksun olmak değildir. Bir şeyi bir kimsenin uğruna kaybetmek anlamı da taşımamaktadır. 
Vermek,  anamalcı bakıştan bakıldığında böyle anlaşılsa da yoksullaşmak değildir. Ü 


vermek. Canlılığın yaşatılması, sürd ve çoğaltılmasıdır. “Vermek, güçle dolmanın en iyi di Verme eylemi sırasında gücümü, 


imi duyarım, Bu yüceltilmiş canlılık ve doluluk yaşantısı beni coşkuyla doldurur, Kendimi taşıyor, harcıyor, yaşıyor, bu yüzden de coşku içinde yüzüyor gibi duyarım. Vermek almaktan daha coşku vericidir; bir yoksunlaşma olmasından değil, verme eylemiyle canlılığımın ortaya dökülmesindendir bu.” 
(Fromm, 1995, s.29). Bunun uygulamada kanıtlarına baktığımızda ise cinsel eylemde erkeğin en zirvede cinsel organını, spermlerini kadına vermesi vardır. 
Erkek, güçle doluysa verir, vermemezlik edemez. 
Canlılığını o kadına © aktarır. Kadın açısından bakıldığında da durum aynıdır aslında, kadın da cinsel eylem sırasında “...alma eylemi içerisinde verir” (s.30) demektedir Fromm. Ayrıca doğurganlığı ile de verir kadın (Fromm, 1995). İnsan karşısındakine başka neler verebilir? Düşüncelerini, sevinçlerini, anlayışını, bilgisini, ilgisini... Bunları vererek yaşamından © paylaşımlarda O bulunan © insan, karşısındakini zenginleştirir, kendi. canlılığını ona aktarır, onu da canlandırır. Gerçekten verdiğinde, karşısındakinin de ona verme davranışı ile geldiğini görür insan. Fromm(1995), bunu “Vermek, karşıdaki insanı da verici vi ve “Sevgi, sevgi yaratan bir güçtür.” (s.31) ile ifade eder. 

Fromm Gl 0b) dönemli bir ifadesiyle/ Vermek ME olgun sevgi, “...Olgunlaşmamış sevgi “Seni, sana gereksinmem olduğu için seviyorum”, olgun sevgi ise “Seni sevdiğim için sana gereksinmem var”... olarak dile getirilmiştir (5.37). 


Böylece verme eylemi dışında sevgi etkinliğinde her tür sevgide ortaya atılan temel ögeleri konuşmaya başlayabiliriz. Bunlardan ilki i/gidir. Uğruna emek verdiğin, sevdiğin şeyin yaşaması için ona ilgi vermen gerekir. İlginle onu beslemen büyütmen gerekir. Onun yaşamasına, canlılığına, gelişimine yönelik etkin ve aktif ilgi, ilk sevgi ögesidir. Bir diğeri sorumluluktur. Sorumluluk tam anlamıyla başka birisinin ihtiyaçlarına verilmesi gereken yanıttır. Sorumlu hissetmek, onun ihtiyaçlarına cevap vermeye hazır olmaktır bir başka ifadeyle. Sevgi dolu olan insan; yanıt verir, ihtiyaçlarını cevaplar. Kendine duyduğu sorumluluk kadar en az diğer insanlara da aynı sorumluluğu hisseder. Olgun ilişkilerde sorumluluk, karşıdaki insanın ruhsal ihtiyaçlarına cevap verebilmekten geçer. Üçüncü bir sevgi ögesi saygıdır, Karşımızdaki Oinsanı bizim işimize yarayacağı için ya da ihtiyaç duyduğumuz için değil, kendi yararına, kendine göre olduğu için sevmemiz gerekir. Onu olduğu gibi görebilmek, olduğu gibi sevebilmekten bahseder saygı ögesi. O, bir kişidir, benim işime yarayacak bir nesne değildir. Bundandır ki saygı, ancak özgü in varlığında gelişebilir. Bir kişiye saygı duyabilmek için o kişiyi bilmek gerekir. 
Burada sevginin dördüncü ögi olan bilgiye geliyoruz. Kendimizi bilmek eriz, kendimizi tanımak için derinlemesine düşünür, iyi Aynısını yaşamımıza giren kişilere de yaparız. Onları iyice tanımak için içlerini açar kurcalarız. Ancak hiçbir zaman ne kendimizi ne de bir başkasını tam olarak bilemeyiz. Derinleme tanımak isteğinin içinde yok etme arzusu vardır. Bunu küçük bir çocuğun yaşamsal deneyimi üzerinden kanıtlayabiliriz. Bir kelebek bulan çocuk, onu tamamen bilebilmek için kanatlarını koparır, içine bakmak için parçalar. Yok etme arzusu burada ortaya çıkar. Derinlemesine bilmek ihtiyacı, onun üzerinde tam bir egemenlik kurmanın da bir başka ifadesidir ki bu da yine o kişiyi nesneleştirir. Bundandır ki, kendimizi ve bir başkasını da bilmek, onu derinlemesine parçalamaktan ziyade, onu var olduğu hali ile, olduğu gibi görebildiğimizde gerçekleşir — (Fromm,1995).  Fromm(1995), bilgi ögesini şöyle dile getiriyor: “Karşıdakini olduğu gibi görebilmek, daha açık bir deyişle aldanmalardan, onun kafamda yanlış düşüncelerle (bozulmuş imgesinden kurtulmak için onu da kendimi de nesnel olarak tanımam gerekir. Ancak bir insanın nesnel olarak tanıdıktan sonradır ki, değişmeyen özüyle, sevgi eylemiyle tanıyabilirim.” (s. 37). Ayhan(2015) “Kişi kendin bilmek gibi erdem olmaz, sözüyle birlikte değerlendirildiğinde insanın yanılabileceğini kabul etmesinin başlı başına bir erdem kaynağı olduğu sonucuna ulaşılır?” (s. 141) demiştir. Kendini tanırken hataya, eksikliğe düşen insan, karşıdakini bilmek merakında da aynı döngüye girebilir. 

Fromm'un saygı temelli sevgi ögesini Ayhan(2015) bakış açısıyla bütünleştirirsek, günümüz. koşulları 


bakışıyla şöyle yorumlayabiliriz; özellikle çocuklarımızın anne babamızın yada eşimizin bizim için önemli hususlarda farklı düşüncelere sahip olduklarını gözlemlemek, bize acı verir. Bazen seni çok seviyorum ama sen beni hiç anlamıyorsun denir. 
Bu söz seni sevdiğim için beni anlamalısın demektir. 
Ama sevmek her zaman anlamak ya da anlaşmak olmayabilir. Bu nedenle iki kişinin birbirlerini tamamen anlamaları beklemek gerçekçi bir beklenti değildir. Belki de burada anlamak kelimesi yerine kabul etmek sözü daha iyidir. Buna göre sevmek, diğer insanı zayıf yönleri ve ınlükleri ile kendine özgü bir bütünlük olarak görmek ve kabul etmektir. 
Fakat kabul etmenin etken olmayan, kaderci ve teslimiyetçi bir davranış olmadığını söylemek gereklidir. Ayhan (2015) kabul etme olgusuna, “Kabul etmek, sevdiğimiz insanın olumlu yönde değişmesinden okendimizi sorumlu | hissetmemiz demektir. Ne var ki sorumluluk hissetmek, bize onu bu yönde değişime zorlamak hakkını vermez. Bu noktada tekrar anlamak ve kabul etmek kavramına döneriz.” (s.140) olarak açıklık getirmiştir. 
Fromm(1995), kuramında sevgi nesnelerinden bahseder. Kurama göre, kişi yalnızca bir kişiyi seviyor, o kişi dışında her şeye ilgisiz kalıyorsa, o kişiye beslediği sevgi, birlikte olmaya bağlılık veya yaygınlaştırılmış bencillik olarak tanımlanır. Böyle bireyler, hayatlarında sevgiliden başkasına sevgi beslememeyi, sevgililerine karşı duydukları sevginin derinliğine bir kanıt sayarlar. Sevginin bir etkinlik, etkin bir süreç ve manevi bir güç olduğunu kavrayamayan herkes, mutluluk için tek gerekli şeyin doğru ve uygun nesneyi bulmak olduğunu, sevgi nesnesini bulduktan sonra her şeyin harika gideceğini sanır. Eğer bir kişiye gerçekten sevgi barındırıyorsam zaten diğerlerine karşı da bu sevgi içimdedir. 

Bu ve benzeri şekillerde sevginin şekil değiştirerek soysuzlaşması, Fromm (1995) tarafından bazı açılarından | sınıflandırılmıştır. Soysuzlaşan sevgi türlerinden iki tanesi ona göre, karşılıklı cinsel doygunluğa dayanan ve çift olarak uyum sağlamaya yönelik. ilişkilerdir. Bu iki sevgi de günümüzde normal karşılansa da onun tanımıyla hasta sevgi türleridir. Başka bir hasta sevgi türü, anne ve babasından umduklarını, onlara karşı duyduğu hisleri büyüdüğünde karşısındaki insana aktaran kişilerin duyduğu nevrozlu sevgidir. Bu kişilerin gayeleri sevilmektir, sevmek değildir. Çünkü ebeveyn sevgisi karşılıklı olmaksızın çocuğa yöneliktir. Farklı bir nevrotik sevgi ise anne ve baba ilişkisi soğuk ve tutarsız olan kişilerde ilerde partnere atfedilen bu tutarsız sevgi türüyle gerçekleşir. Kişi, ilerde kaçmaya yönelik bir sevgi tutumu geliştirebilir. Başka bir sevgi türü ise, “büyük sevgi” olarak isimlendirilen, kültürümüzde de kara sevda temeline oturtulabilecek sevgi türüdür. Bu sevgi türünde kişi kendi yaratıcı güdülerinden ayrılmıştır, bunları 


karşısındaki kişide bulduğunu sanır, bulmayı umut eder. Putlaştırıcı sevgi olarak da geçer. Bu kişiler, sevdiği kişide kendini bulacağını sanırken aslında onda kendini kaybederler. İki kişinin karşılıklı aynı tutumda olması da sık rastlanan bir hasta sevgi türüdür. Bunu da iki kişilik çılgınlık olarak tanımlar. 
Başka bir yalancı sevgi türü, romantik sevgi olarak isimlendirilir. Burada filmlerde, dizilerde görülen insanlara, aşklara, sevgilere yönelik düşsel bir sevgi arayışı söz konusudur. Gerçek bir kişiye somut olarak hissedilen bir sevgi yoktur esasen. Gelecekte bulacağına yada oluşacağına inandığı düşsel bir sevgiye inanır ve onun gerçekleşeceği günü bekler dört gözle. Çağdaş günümüz insanının en büyük yanılgılarındandır bu oysa. Geçmişteki sevgilerini anlatır durur -oysa geçmişi yaşarken onun gerçek sevgi olduğunu düşünmemiştir. bile- ve gelecekte bulacaklarının hayaliyle günlerini geçirir. Şimdiyi ve anı ise hiç düşünmez, Bundandır ki sevgi hep bir düş olarak kalır onda. Son hasta sevgi türü ise yansıtma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen türdendir. 
Burada kişi sevdiği kişinin, eksik yönleriyle ilgilenir sürekli, Durmaksızın onu suçlar yada zayıf yönlerini düzeltmeye çalışır. Oysa kendi benliğinde var olanları -ya da olmayanları- yansıtmaktadır o kişiye. Aydın (2015) sevgiyi gölgeleyen suçlama davranışı şöyle ifade eder: “© Suçlamak bir ölçüde her insanın başvurduğu bir savunma davranışıdır ve belli sınırlar içinde kalmak koşuluyla yararlıdır. Fakat bazı ,insanlar her türlü olumsuzluğun sorumluluğunu 


başkalarına yüklemeye o denli isteklidirler ki onlar adeta suçlamak için yaşarlar. Daha sonra suçlamayı her türlü kişisel endişe ve başarısızlığın panzehri olarak kullanmayı öğrenerek yaşam sorumluluğundan kaçınırlar.” (5.138). 

Soyut ve derin bir kavram olan “sevme”yi böyle kısa bir yazıda anlatmak, aktarmaya çalışmak zorladı. 
Başta Fromm'dan ve diğer kuramcılardan en sade şekilde — açıklamaya ve özetlemeye | çalıştığım kadarıyla, sevmeyi anlamaya ve aktarmaya çalıştım, siz de sevmeyi anlamaya ve içselleşirmeye çalışın. 
Yeter doydum demeyin araştırın, büyütün, Victoria çağında olmadığımızdan, günümüz koşullarında sevgiye kavuşmanın yolunu bulmak gerek. Şimdi koltuğunuza yaslanın, rahat bir nefes alın. Geçmişi arkanıza, geleceği avuçlarınıza koyun. Yaşanmışlar bitti ve eskidiler, Yeni anlar ise yaşanmak için heyecanla oOkucak Oaçmış bekliyorlar. | Sizin şekillendirmeniz, renklendirmeniz, ocanlandırmanız. 
için bekliyorlar. Yaşamınıza ve sevme gücünüze sımsıkı sarılın, geleceğinize şans verin. 
Hatalarınızdan ders çıkarın ve gerçek sevgiyi yaşamınızda uygulamak için cesaretinizi toplayın. 
Sevdikçe | zenginleşecek, o canlanacağız. o Sevgiyi yaratan sevgiyle dolup taşmanız dileğimle... 


enn 


Arala Göz Kapaklarını 


Bazen kimse kimseyi anlamaz çünkü herkesin sızısı o farklıdır, yürek Oyangını (farklıdır, yaşadıkları farklıdır kimine hafif kimine ayağa kalkamayacak kadar ağır gelse de acı, acıdır işte. 
Sızlatır, kanatır ve kendini hep hatırlatır. 
Sinsidir, en can alacak yerden derinden bir kesik Anlatmak © istemezsin, — inandırmaya çalışmazsın çünkü bilirsin ki o sızı senin sızındır. 
Öfkeni durduramaz en çok da kendine kızarsın. 
Ve bir sonuç katarsın hayatına, dudaklarından dökülüverir tüm benliğinle buluşan o iki kelime: "Benim hatam", İşte tam da bu saatlerde, sen bu satırları okurken içine işleyiverdi. ğ 


Yüreğime dokunan şey suratında kocaman bir tebessüm yarattı. Evet evet tam da düşündüğün o şey derin bir boşluk, boşluktaki acın, çaresizliğin. Kendini keşfetmeye çıktığın o yoldaki arayışın, kendini bulup yeniden yitirişin. Tanımadığın sokaklardan geçişin, bilmediğin kokularda nefes verişleri tatmadığın o duyguları hissedişlerin o ve 

bunlara anlam veremeyişlerin. 


tüm 
Kaybolduğun o sokaklardan hiç çıkma, orada kal. Kendini ancak o zaman keşfedebilirsin, o kadar tanır o kadar 


güçlenebilirsin. Acını sonuna kadar çek içine ve hisset. Sana getirdikleri ve götürdüklerini de düşün, düşün ki acılarını da tanı. Bir ruhun bedene uzaktan bakisi gibi, uzaktan bak kendine. 
Derinlerde bir yerlerde keşfedilmeyi bekleyen 


Buket Önalp 


benliklerde,  yaşadıkların seni yıpratsa bile gözlerini açtığında buradasın. Güç almak istediğinde gözlerini kapat ve boşluğuna git görmen gerekeni gör ve geri gel. Acılarına hata adını verme, onlara sahip çık. İyi veya kötü tüm seçimlerin senin bir parçan ve tüm bunlar o kadar eşsiz ve kıymetli ki... Affet kendinden verdiğin ne varsa, zihnini bulandıran ne varsa, Geçmişinle sa oralarda kendini bul ve sarıl ona, Kesiklerini sarma, bırak kanasın, bırak $ n ve kendini hep hatırlatsın. Sen gördükçe büyü, gördükçe güçlen ve her acıdan bir öğüt kat hayatına, O kesikler olmasa belki de bugün başardıkları, bugünkü o umutların, | hırsların olmayacaktı. Ve şimdi arala göz kapaklarını. 
Derin bir nefesle teşekkür et hayatındı koparılan parçalara. Teşekkür et, seni büyü için teşekkür et seni sen yaptığını için, ve teşekkür et bugün sana bu satırları okuttuğu için. 


öloji alanında hem akademik, g hem deâktif olarak hasta gören biri olarak Tü Nöropsikoloji'nin e Nöropsikiyatri'ye göre daha az önemsendiğini /daha az itibar edildiğini düşünüyor musunuz? Son yıllarda bu iki alan arasındaki ilişki doğru evrildi mi, sizin bu konudaki gözlemleriniz nelerdir? 


Nöropsikoloji ile Nöropsikiyatri arasındaki im akademik bir geçmişim 


benzerlik... 


personelim.” $ olacağını düşünüyorum. psikoloji ile Nöropsiki arasındaki en temel fark, Nöropsikiyatri'nin. klinikte çalışması Nöropsikoloji'nin ise mutfakta çalışması. Ben eğitimimi aslında mutfakta çalışan birisi olarak aldım. 
Birçok klinik eğitimlerimiz vardı ama ağırlıklı olarak Nöropsikiyatri veya Klinik | Nöropsikoloji'ye | göre Nöropsikoloji üzerinden yani insan davranışlarını ve Psikolojisi'ni beynin fonksiyonel ve anatomik yapısıyla inceleyen bir alan üzerinde çalıştım. Sorunun cevabı aslında biraz daha yüksek lisans konularına bakmamızla belki daha sabit olur. Türkiye'de Nöropsikiyatri ya da Klinik Nöropsikoloji üzerinde bildiğim kadarıyla eğitim yok zaten. 
En son bir kere İstanbul Üniversitesi'nde açıldı. Oradan çok kısıtlı sayıda bir mezun verdi ve ondan sonra kapatıldı. 
Dolayısıyla Türkiye'de Nöropsikiyatri daha ileride demek de çok da talihli bir açıklama olmaz ama Nöropsikiyatri ile Nöropsikoloji arasındaki bağlam içerisinde yakınlaşma göremiyorum çünkü az önce söylediğim gibi ikisini de henüz gelişmekte olan çalışmalar olarak ö orum. 


ben bir 


2- Beynimizin hayatımız için küçük ya da büyük 


ekler arasında 


tercih yapma 


Bir kere insan beyninin çok basi insan beyni herhangi bir sürüngen bir hacme sahiptir, katmana sahiptir 


sını yapalım: 
t daha büyük a modem 


in öne doğru ilerledikçe daha olduğumuzu söylemek çok daha ayetinde o bizim (Okarar © verme aslında  determinatif ilkede en ön oruz prefrontal korteksis, Dolayısıyla a herhangi bir ön beyne hitap eden ldığımızda ilk bozulan şeyin karar ıynaklanıyor. Nihayetinde biz bizim geçmiş dönemdeki 
Sadece alkol için değil etmeden önce ilk 


dur. Dolayısıyla çok komplike bir ve 


alkol aldığımızda veya etki eden bir ma. 
ve tercih olması bunda, karar. verirken aynı zamani deneyimlerimize göre de yapıyo yani benim herhangi bir şey te yaptığım şey geçmiş deneyimlerimden bit geri çağırıştır. Bu geri çağırış rekognisyon şeklinde yani Yeniden tanıma şeklinde olacaktır. Bu yüzden karar verirken biz açıkçası birçok algoritma kullanıyoruz; en başta belleği, ön beyni kullanıyoruz yani limbik sistemle ön beyin arasındaki koordinasyon muazzam derecede, Yolaklar bizim en ihtiyacımız olan durumlar oluyor. Dolayısıyla burada bizim karar verirken sadece nörofizyolojik veya nörokimyasal bir değişimden veya yolaklar arasındaki bölümler arasındaki değişikliklerden ziyade duyguların da işin içinde olduğunu söylemekte fayda var. 


3- Yaygın olarak kullanılan “duygusal karar” vermek gibi bir terim var, sadece duygusal tercih dediğimiz şey Nöropsikolojik açıdan mümkün mü? Duygu - düşünce 


mekanizması Nöropsikolojik olarak nasıl işliyor? 


g 


“ Fransızca terimlerde “ 


Duygusal tercih ya da duygusal karar açıkçası bilmiyorum literatürde böyle bir şey var mı, bildiğim kadarıyla yok. Fakat halk nezdinde “Duyguları ile karar veriyor, duyguları ile hareket ediyor.” diye bir şey vardır. Duyguları ile hareket ediyor demeye biraz daha nörofizyolojik olarak baktığımızda; duyguların oluştuğu yer limbik sistemdir. Limbik sistemde oluşan duyguları aslında Nöropsikoloji içerisinde “itki” olarak değerlendirmemiz gerekmektedir. İngilizce veya impulse” olarak belirtmekte fayda var. 
olayısıyla biz Türkçesini kullanırsak itki, iç beyinden geldikten sonra ilk önce anteror cingulate korteks ve anteror cingulat&i gyrus üzerinden bir bariyer gerçekleştirir. Bu bariyerler İlk, bariyerlerdir yani itkiyi süzen ve filtreleyen, esini ve psikolojik bir dışa vuruma an filirelerdir. İkinci filtre ise Frontal on görevi yapmaktadır ve inhibisyon 

dir yani davranışta sönmeyi duyguları ile hareket eden insanların iç taraftan gelen Di,input'un dışarı çıkarken filtreleme ve bunu inhibe etme “Kgnusunda bir zayıflığı olduğu için duygularıyla hareket ediyor? 


Kortekstir. Bir süspan: 
görevini. gerçekleştirmı gerçekleştirmektedir. Belli 


Beyin zaten aldatd Ydir. Her zaman bize doğru datayı 


vermez. Bunun çok fazla data olmasından kaynaklanıyor. biraz da geçmiş deneyimimden bahsetmek Gi itiraf olarak anlatmak 


ilmi orada ilk duraklardan birine 5 
mutlaka bir teyze otururdu ve beni sevig söylerdi, neredeyse her sabah dinlediğinyfr şeydi: “Ne kadar güzel çocuksun yavrum, adın ne senifi”” “Alkım.” “Annenin kapalı mı yavrum senin?” “Haygffteyze açık.” “Aferin biz Atatürk'ün çocuklarıyız.” Şiffidi burada bir biliş oluyor aslında ve benim kapalı glân kadınlara karşı bir negativist yaklaşım içine sokmaml ve pasifist bir şekilde öğrenememe sebebiyet veriyor. Aktif bir biçimde öğrenmem ise kapalı kadınların rejim#düşmanı olduğunu belirtmektir. Dolayısıyla aktığımızda benim ileriki yaşlarda herhangi bir 


afizada bir data oluşmaktadır. Dolayısıyla ben bir şekilde Sileriki yaşlarda bu bilinci değiştirmezsem bu teşebbüste bulunmazsam bu irrasyonel inanca dokunmazsam ki şu anda konuştuğum aslında kognitif kültürü bir söylemidir ben ileride daha ofansif, agresif, saldırgan bir nitelikte davranım eğilimi göstereceğim. Dolayısıyla benim aslında davranım tercihlerim içerisinde çocukluk deneyimlerime kadar inen deneyimlerim öğrenişsel deneyimlerim,benim ileriki yaşlarda bir şekilde sağlıklı ya da rasyonel ya da gerçekçi ya da irrasyonel, mantıksız, gerçeksiz, gerçek dışı ve sağlıksız davranımlarıma sebebiyet verir. 


5- Günlük hayatımızda kararlar veren, seçenekler arasında tercihler yapan bilincimizin beynimizin küçük bir bölümü olduğunu ve aslında bu sistemin bizim tahmin ettiğimizden daha karmaşık olduğunu düşünüyor musunuz? 


Düşünmekten öte böyle zaten. Bir karar verme konusunda prefrontal korteks sorumludur. Dolayısıyla kognisyonlar açısından en karmaşık kısmı, en yoğun olarak da prefrontal kortekstir. Beynin içerinden santimetrik ya da milimetrik kayışlar da bazı kognisyonların veya fonksiyonların değişmesine sebebiyet veriyor. Burada en basit olarak aslında Phineas Gage vakası, en sık verdiğim örnekler içerisinde, Dünyada ilk modern Nöropsikiyatri diyelim, aslında tarihin birçok çağlarında Nöropsikiyatrik raporlar vardır.: Bu hatta Antik Yunan ve Antik Mısır'a kadar ilerlemektedir. Fakat modem Nöropsikiyatri'nin yani genelde Amerikan menşeli ekolü başlangıç olarak aldığımızda Phincas Gage patlamadan sonra demir çubuğun kafatasına saplanıp çıktıktan sonra kendisi ayağa kalkıp revire gitmiştir ve ilk rapor, ilk modern çok da işe yaramıyor'a 
-aporlar ön beyin işe 


nezdinde insan beyninin veya insan anatomi anatomik « fonksiyonlarının . değişebildiği verdiğimiz kararların da 


ve Şu ileride değişebilecek olduğu 


gösterilmektedir. Nihayetinde bir araştırma yapıldığında bu araştırmayı doğrulayan başka araştırmalarının da yapılması gerekmektedir. 


, Çünkü ancak bu öreklem 


e genelleyebiliriz. 


şekilde 


Implicit 
Association Task adında bir algoritma geliştirildi. Onlar ilk önce homofobi ve ırkçılık üzerine yapmışlardı bunu ve özellikle siyahi insanlar ve eşcinseller üzerine yapılan bir çalışmaydı. 2011'de Yılmaz Esmerin yaptığı Türkiye Değerler Atlası adlı bir çalışmaya da benziyordu “Komşu Tercihleriniz Nelerdir?” diye. Bunlardan birisi örneğin “Alevi, Rum, Ermeni, Eşcinsel komşu tercih eder misiniz?” 
yönündeydi ve insanlar “Hayır.” söyleminde bulunmuşlardı. 
Benim kapalı kadınlara yönelik çocukken veya erken gençliğimde verdiğim cevapla aslında bizim sosyal boyutta bilişlerimizin ne kadar toplumsal nezde öğrenilmiş olarak geldiğini veya  deneyimlerimizden önce öğrenildiğini söyleyebiliriz. Implicit Assocaition Task'a geldiğimizde aslında bu insanların bilinç dışı tercihlerini inceleyen bir çalı Çok basit bir şekilde anlatırsam iki tane oluşturulan o kategori omesela (o iyi/kölü,  güzel/çirkin kategorilerini diğer siyahilerin ve eşcinsel bireylerin bu kategorilerle olan eşleşmelerini inceleyen bir bilgisayar çalışması. Bireyin davranış tepkilerindeki hataların ve aynı zamandaki gecikmelerin hesaplanmasıyla bir örtüşük tercih bulunuyor. Ve ne yazık ki örtüşük tercihlerimiz asıl tercihlerimizdir. 


7- Bilinçaltımızın yönlendirilmesiyle yapılan tercihlerimiz. 
nelerdir? / en çok hangi alandaki tercihlerimiz bilinçaltımız tarafından yönlendirilir? 


Her şey bilinçaltı tarafından yönlendirilebilir. Yani ben açıkçası bir tane deterjan seçimim konusunda da bilinçdışı uyaranlarım tarafından yönlendirilebilirim. Özellikle buna Coca Cola'nın hatırlarsanız iki film karesi arasında çok daha içük mili saniyeler düzeyinde görüntü atmasıyla birlikte inanın o tüketim © tercihlerini O incelemişleridir. 
Üniversitedeyken Teddy Bear çalışması yapmıştım. İki tane aynı Teddy Bear'ın sadece yönsel yani mekansal farlılıklarına göre o hangi o mekanda o tercih | ettiklerine © yönelik vermiştim.Yaptığım çalışmada örneklemde anlamlı düzeyde insanların sağ manipülasyonu yaptığım için sağ taraftaki Teddy Bar'ı tercih etme eğilimi gösterdiklerini gö 

Az önceki verdiğim örnekte de zaten herhangi bir şekilde subliminal olmasa da benim pasif bir şekilde öğrenişsel pozisyonda durmuş olmam tpkı o teyzenin beni kapalı kadınlar hakkında önyargıya, negatif otomatik düşünceye atması gibi. Fakat bili tercihlerimin 
olduğunu söylersek de 5 
sevdasından bir ül görebiliriz. 
8- Geçtiği bir su işliyor ve bu sistem tercil i 
Beynimizin tahmin algoritmasının iyi işleyebilmesi için hatalarımız öğretici olması sebebiyle yararlıdır diyebilir miyiz? 


Kişisel tercihim benim, hatalarımızın çok daha önemli olduğudur. Hata yaptıkça aslında, öğrenebileceğimize iliriz, eğer ben 


şey bu davranışın tekrari ulaşmam anlamına geliyor. Bundan biraz daha dışarı çıkarsak aslında bizim tür olarak, insan tü olarak en çok odaklandığımız şey cevaplardır fakat buradan ziyade en çok odaklanmamız — gereken şeyin | sorularımız — olduğuna inanıyorum çünkü sorular bir şekilde bizim muhakeme yapmamızı kolaylaştırır. Bu minvalde ilerlersek bizim yaptığımız şey aslında expectations, tabi beklentilerimizdir. 
Yani ben beklentilerimi gerçekleştirerek ve oluştururken aslında geçmiş deneyimlerimden yararlanmaktayım yine. Bu geçmiş deneyimler içerisinde örneğin geçmiş deneyimlerimde eğer bu kadar bir mavi gökyüzünün altında herhangi bir şekilde dolu fırtınası bekliyorsam bilin ki bunu benim daha önceden deneyimlemiş olmam gerekiyor. Herhalde şöyle nüyorum sadece olumsuza odaklanan bir kısımda özellikle orbitafrontal korteks ve amigdala arasındaki yolakta yoğun bir iletişim veya herhangi bir disfonksiyonel durum olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle kişi zaten obse: kompulsif bozuklukta olduğu gibi daha çok negativist bir yaklaşımla bir tekrar içerisine düşmektedir ve biraz daha düşünmek ister. 


9- Beynimizi kompleks işletim sistemli bir bilgis benzetirsek beynimizin anatomik yapısı ve bi sistemi arasındaki benzerlikler ve varsa farklar nelerdir? 
Beynimizi üstün kılan ya da aşağı çeken özellikler nelerdir? 


Bilgisayarlarımız beynimizin yanında bir hiçtir. En basitinden böyle söyleyebilirim size. Çünkü buraya gelene kadar bir sürü trafikten geçtiniz bir sürü insanla belki yüz yüze geldiniz birçok kişiden izin istediniz birçok kişiye karşı bir duygulanım © gerçekleştirdiniz . birçok | kişiye © karşı duygularınızı kontrol etmeye çalıştınız. Buraya yetişmek için on dakika öncesinden gelmek isterken on dakika geç kaldınız. 
ve bana ulaşmak için asistanıma haber verdiniz asistanım bana ulaştı ve ardından ben size kahv: ırladım kahvenizi şekerli bir şekilde yaptım ve harekeiföderek yaptım bunların hepsini... Ve bilgisayar hiçbirisini yapamaz. İleride yaparsa da © zaman sorgulamamız — gerektiğini düşünüyorum. 

Bu noktada Hocam, ile artık robot, 


ık çok daha gelişmiş bir teknoloji phia var. Artık robotlar kendi 


tamamıyla bir erekte Phallusi ezilmemizden kaynaklanıyor. 


en aslında amacı farklıydı, değildi, Aynı zamanda bilimsel söylüyorum nükleer enerji kullanmak zararlı enerji üretimlerinden birisidir. 
elde ettiğimiz gücü hangi şekilde 


Sibel Erkonaç özellikle Niteliksel Psikoloji'de çalışmalarını yaparken insan insanın niceliksel sonuçlarla ölçülemeyecek kadar kompleks bir varlık olduğunu ve nitel bir varlığın ancak nitel unsurlarla ya da nitel unsurlarla da ölçülmesi gerektiğini söylemiştir. Dolayısıyla bizim de birer psikolog olarak davranış bilimini inceliyorsak aynı şekilde Nöropsikiyatri ve Nöropsikolojji davranışı ölçen bir bilim dalıysa aynı zamanda davranışçı baktığımızda gerek kognitif kültür de düşünceyi bir davranış tepkisi olarak vermektedir. Gözyaşına ya da terlemeye de bir davranış olarak baktığımızda benim aynı şekilde verdiğim tüm var oluşsal unsurlarım, tepkilerim bir davranış olarak ele alınmalıdır. Dolayısıyla burada baktığımda sadece niceliksel unsurlara değil aynı zamanda 


aynı zamanda davranışçı baktığımızda gerek kognitif kültür de düşünceyi bir davranış tepkisi olarak vermektedir. 
Gözyaşına ya da terlemeye de bir davranış olarak baktığımızda benim aynı şekilde verdiğim tüm var oluşsal unsurlarım, tepkilerim bir davranış olarak ele alınmalıdır. 
Dolayısıyla burada baktığımda sadece niceliksel unsurlara değil aynı zamanda niteliksel unsurlara göre de 


© değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum ben. 


© herhangi 


/ 


Bu konuda yine hata ve Nöropsikoloji'yi birleştiren soru, hatalarımızla başa çıkma o hakkında: mızla başa çıkma sürecinde bazı insanların daha 


İh“ 


hatanın daha da arttığı, Yani â orbito frontal korteks arasındaki, bariyer zayıflamasıyla birlikte amigdaladan gelen itkiniMişürekli “tehlike var, tehlike var, tehlike var” olarak algıla bir şekilde tehlike arz ede 
“olmamasına rağmen tehlikenin var oldyğ 


dana gösterilebili 


Nöro-anatomik v yapmaya eğili lokalizasyon 


Üranksiyonel olarak sürekli hata duğunu aynı zamanda beynin hangi bir şekilde lezyonel veya 
İda burada hata yapma 


Bu konuda bir yazarın bir sözü vard ilk yaptığında hata, ikincisinde tercihtir,” 

Benim şöyle bir sözüm vardır her 2 
yaptığı hatadır ikincisini yaparsa 
Suçlu olmak kolay eğildiği aptal olmak maalesef toplumumuzda ve dünyada çök daha yaygın olan bir şeydir. 
Haka bu konuda şunu söyleyebiliriz: ön beyinden örnek böynini az kullanan insanlar aptal olma göstermektedir. Zaten | prefrontal 


An: Bir insanın ilk 
Allık üçüncüsü suçtur. 


eğilimini — daha korteksin ne ka 


afif bir incelikte bir ön beyin bozukluğunda daha da ilerisinde kriminal bir durum olduğunu 


Bu konuya daha Felsefik bakarsak, Prefrontal korteksi Zarar görmüş bir insan normalde vermeyeceği kararlar verip normalde yapmayacağı hatalar yaptığında bunlardan ne kadar sorumlu tutulabilir? 

Bunu üzerine hukuk çalışıyor bir arkadaşım vardı Adli psikiyatristti ve doktora tezi de Çin'de şizofreni hastalarının cezaya ehliyeti üzerineydi. Bana tezini gönderdiğinde Türkiye ile farklılıklar olduğunu gördüm, açıkçası şöyle bir 


şey var, Çıplak Adam hatırlarsınız Şener Şen'in öyle bir filmi vardı. Orada çıplak koştuğu için aslında ambulansla içeri alınıyordu. Bu bireylerin hapse konaktan ziyade Psikiyatri servislerinde tedavi altına alınması gerekiyor. 
Dolayısıyla burada cezaya ehliyetten kasıt bu cezanın infazı konusunda kendi. sahip olduğu patolojiyi daha fazla perçinleyerek onu bir infaz içerisinde tutmak mı? Yoksa bu kişiyi tedavi ederek topluma mı kazandırmamız gerekiyor? 
Bu soruları sormamız gerekiyor. 


Hocam son olarak Fabrika projesi hakkında bilgi alalım. 
Fabrika projesi gerçekten bizi çok heyecanlandıran bir proje oldu. Biraz da geç kalınmış bir proje aslında. 

Geç kalınmış bir şey yoktur. Determinasyon dediğimiz Ş lineer ilerlemez determinasyon dört boyutludur çünkü üç boyutlu evren içerisinde aynı zamanda dördüncü bir boyut vardır: zamanıdır o da. Bu yüzden biz tercihlerimizi yaparken aslında benim sadece annem ve babamdan gelen bir durum değil benim böyle olmuş olmam. Benim sürekli bir zaman kıvamının içerisinde olmamdan kaynaklanıyor. 
buna keşkül efekti m. Gerçekten burada ileceğimiz en büyü aslında tercihlerimizi 


Şey bi keşkül 


zamanda hükümetleri, tüm tiderleri'bunu insanlar yaratıyor. Benöögu anda doğru veya yanlış ilerlemekten çok ilerlememiz gerektiği gibi ilerliyoruz. 


Peki Fabrika'nın Psikoloji öğrencilerinin eğitimlerini desteklemek için kurduğunuz bu projenin karar süreci nasıl işledi? 
Süreç daha kanaatimdendi etmeyi öyle, 


bg olarak şunu ilirim: açıkçası babam beni kolay adı. Dolayısıyla ben burada merdiven allı eğitimlere akreditasyonu olmayan unsurlara, sürekli teorik eğitime odaklanmış eğitim sistemine karşı çıkarak pratiğin eksik olduğunu farkına vardım dolayısıyla böyle bir şey yapma ihtiyacı duydum. Fabrika aslında önce benim içerideki salonumda başladı. Beş tane öğrenciye yardım edebilirsem yardım ederim ve inanır mısınız Öget Hoca'dan Hakan Hoca'ya Canan'dan Melek” herkes kabul etmişti evimin salonuna gelip bunun çalışmasını yapmasını. Daha sonra bir iş adamı bana yardım etti daha doğrusu bunun arkasında çok kişi var yardım edecek olan ve bize Aydın Üniversitesi'nin Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı'nın en üst katını derslik verdi ve bir anda öğrenci sayısı beşten otuz yediye çıktı. İleride Enstitü Fabrika olarak gelişecek bu konuda tüm öğrencilerden, yeni mezun olmuş öğrencilerden, mezun , olmuşlardan, — Psikologlardan | toplumun her çevresinden destek alarak bir Türk Psikologlar Derneği gibi —Türk Psikologlar Derneği üyesi olarak da aynı zamanda yaptığım çalışmalarda olduğu gibi- bir destekçi ve kendi içerisinde farklı dinamiği olan bir oluşum oluşturmaktı amacım. 


Şeyma Kara 


ll w 
» * 
, 


Seçimlerimiz: 
hem felsefede hem 


ü olamadığımız k d olojide sıkça 


konusu olmuş ve olmaya devam etm Determinizme göre evrendeki her olay edilebilir çü 


kü evren nedensellik ilkesine ır şiler verdikleri kararlar konusunda 


7 i ünkü kişinin kararları belirli bir 
lik ül iin oluşur ve bunlar kişiye 

bağlı değil de çe etmenlerdir. Başka bir deyişle eylemlerimizde belirleyici faktörün çevre olduğunu, in 8 karar mekanizması değil de pasif bir uygt olduğunu savunur. Tersi olarak Mr indeterminizm ise insanın karar 


erirken özgür olduğunu ve evrende neden-sonuç ilişkisi, belirlenmişlik ya da tahmin edilebilirliğin 
olmadığını savunur (Smart, 196 
Filozoflar hem determinizm m de özgür Tarihi 


konusunda » tartışmaktadırlar. 
diğimizde özgür in 

varlığının üzyıllar boyunca pel üm geçi . 17. yüzyıl düşünürü Thomas 
. en — anlamda ims e teleolojinin (do; tasarım ya da 


amaç) kendiliğir kle ilişkisini dışladı. Kişinin iradesinin içimi, ruh ya da bir etmen ile 


yönetildiği fikrini reddetti. Spinoza'nın görüşü benzerdi. Doğada hiçbir tasarım olmadığını, seçimlerimi belirleyen, o sorumlu o olmayan 


“kendiliğindenliği nadığını iddia etti. Onun yerine bizim rl düşüncelerimiz ve eylemlerimiz. bizim tercihlerimizin değil, olduğumuz şeyin doğasında olduğunu savundu, 20, yüzyılda insan davranışları ile ilgili olarak bilim artık doğada sadece fiziksel değildi. Zihin ile 

ilenen o “mentalistler” işinin O zihnini, GG sembollerin düzenlenme yöntemini, birey: motivasyon ve 


isteklerin yanı sıra bireysel kalıtım ve li etkilediği görmüştü. Özellikle S. Freud bireysel hastalara ilişkin analizlerinde, bilinç düzeyindeki kararların verilmesinde çocukluk gelişimi, bilinçsiz arzular, içgüdüler ve bedensel güçlerin rolünü vurguladı (Laurence et al., 2007). Başka bir deyişle, 


geçmiş yaşa ve travmaların bugüne, çe etmenlerin ihnine ve kararlarına olan Freud ile birlikte deterministtik bir görüş açısında 


sorgulanabilir düzeye geldi. 
Bugüne geldiğimizde, indeterminist görüşün aksine davranışın  genetiğin, geçmiş deneyimlerin ve mevcut durumun inden kaynaklandığını 


savunan sert determi: üş, çok farklı o 


Kararında Özgür Değildir 
“ Narin Sezen 


açısıyla, odeterminizmin ove özgür iradenin uyumsuzluğunu açıkça destekler yani özgür iradenin olmadığını savunur (Hewitt, 2017). 1992'de yapılan dikkate değer bir deney, Zihin / beyin tartışmasına ve özgür iradeye yeni bir boyut ekledi. California Üniversitesi'nden bir psikolog olan Benjamin Libet tarafından yürütülen bu deney, bireyin vücudunun bazı bölümlerini hareket ettirmek için belirli bir 


kararın bilincine ovarmasından önce, serebral korteksin belirli bölümlerinin aktive u göstermiştir. Bu deneyde, Libet, bir di i 


(serebral aktivite) izlemek için olaylarla potansiy: (ERP'ler) olarak adlandırılan beyin ll ayd elektroensefalografi (EEG) kullandı, et etme niyetinin bilinçli farkındalığı ve özgür, gönüllü bir motor eylemin amacı ve niyeti bu ( aktiviteler (o arasındaydı. o Bu (o deneydeki katılımcılara, beyin aktiviteleri ölçülürken bir uzvunu hareket ettirmeye bilinçli olarak karar vermeleri talimatı verildi. Hareket etmeye karar vermeden önce, bilinçli karar verdikleri anı tam olarak belirlemek ve © zamanı araştırmacıya bildirmek için saate bakmaları söylendi. Deneyin amacı, saptanabilir beyin dalgalarından gelen hazır 


olma pota nin tam an arasındaki ilişkinin ve menin areket ettirmek için bilinçli bilinçliliğini belirlemekti, Libet'in beyin dalgası 


aktivitesini kaydetmesi, hazır olma potansiyelinin (RP) harekete geçmeye karar vermeden önce 500 ila 
1000 ms arasında herhangi bir yerde meydana 
aya çıkardı. Aslında, Libet, hazır olma tespiti ile bilinçli farkındalıktan önce, in beyninin 300 ms etrafında aktif hale geldiğini göstermişti. Bu çalışma; özgür, gönüllü bir eylemin bilinçsizce bu hedefe yönelik serebral aktiviteyle başladığını ancak beyin başlangıcının hiçbir yerden gelmediği sonucuna varmak için çok uzak olacağını düşündürür. Büyük olasılıkla geçmiş deneyimler (oObeynin (o aktivasyonunun ( temelini oluşturur. Duyusal sinyaller, benzer koşullar altında daha önce aktive edilmiş nöronları aktive edebilir. 
Bu nedenle beyin, önceki olayların "depolanmış temsillerini" tetikleyen çevresel uyaranlara yanıt rmektedir (Marcos,2008). 

örobilim bulguları, harekete geçme kararlarımızda özgür iradenin gücünü azaltmak ya da ortadan kaldırmak yönünde yatmaktadır. Beyin bilimi ve evrimine duyduğu ağır güven ile gelecek nesiller insanın özgür iradesinin olup olmadığıyla ilgili bu eski soruyu yanıtlanmaya daha da yaklaştıracaktır. 


Tİ 


SistemsUyarısı : Tercih Hata Veriyor 


Terliyorum... Kalbim mi o güm gum atan? Ellerim, ellerim nerede? Nerede benim kollarım? Bedenim mi o hafifge silinen? Durun! Neler oluyor böyle? Neden dokunamıyorum  saclarıma? Nedir bu beyazlık? 
Boslük, kocaman bir bosluk var etrafımdı nereye duğtum ben böyle? Kapı, evet evet bir kapı var orada, nasıl acacağim ellerim yokken? Duğüh, duğün...Dur tamam sakin ol. Kapı kolunu indir Ve kapı açılsın. Gayet kolay zihnin sana yardım eder, Tcetideyim, evet hemde ellerim olmadan, hâtta bedenim. Soguk mu sanki? Evet cok soguk. Ama bedenim yokken nasıl hissediyorum sogugu bu kadar derinden? Ne? Nasıl? Ellerim evet ellerim var artık ve bedenim. Daha mı soguk artık bu oda? Cıkmalıyim artık buradan, hızla kosmalıyım kacmalıyım “her nereye olursa. Kos, kos$$, kooss! Neredeyim simdi? 
Neden bu kadar yuksek burası? Bir binanın gatısı olmalı, nasıl ineceğim simdi asagiya? En iyisi birakmak kendimi bosluga, nasıl yani sacmalama Olur mu öyle sey neden yapasın? Kim bu uzaktan Bana dogru kosan? Kapat gozlerini ve atla! Yok hayir bir çıkıs, bulmalıyım. Duğuhn! ” 

Sizce ne yaptı? Kendini bu kadar stres altında hissederken verdigi karar neydi veya bu kadar korku icinde dogru kararı verebildi mi? Evet bir karar Verdi, 


EsraCanpolat 


gözlerini kapadı ama atlamadı, yalnızca bekledi. 
Tercihini beklemekten yana kullandı. Ancak, zaten bu sadece bir rüyaydı. 

Her güh onlarca karar alıyoruz buyuk veya kutuk, önemli W&ya önemsiz, ama" neticede alıyoruz o kararları, Peki aldığımız her karar doğru mu? Hiç, yanlıs, tercihler yapıp sonüclarıyla | yüzlesmiyor muyuz? Hatalarımızı her düsunduğümuzde, biraz daha olgunlastığımızın veyâ kendimizi icinden çıkılamaz bir duruma sülüklediğimizin farkına varmıyor muyuz? Evet, cok karar alıyoruz, yanlıs, tercihler yapıyoruz ve sonuclarina katlanıyoruz. Insan, dogası geregi yanlıs, yapmaya oldukca açıktır. Bazen cok doğhu göhühenleri se: parız hataları, bazen de merakımıza yenik du hiç, bilmediğimiz bir yolu secerek. Peki hic, kimse halâ yapacağını bile bile yanlısı secer mi? Evet secer, bu da bir secim degil mi zaten. Bir seyi tercih etmek Sadece güzel olanı, iyi olanı secmek degildir. Eger kendi ozgur iradelerimize sahipsek ve bir yol ayrımında duruyorsak, bazen nereye gittiğini bilmedigimiz bir yöhu'de secebiliriz, ya da bize ürkütucu' geleni, ama seceriz nihayetinde. 
Yolun sonu bizi cıkmaza Suruklediginde anlarız aslında bunun n icin Mata ve zaman kaybı oldugunu, ancak asıl mesele o noktada durumun 


b EH | 


farkına varıp tüm gücühle geri dönebilmektedir. 
Tercihini pes etmekten yana degil; hatanı telafi etmekten yana kullanmaktır. Ne kadar da iç ice kavramlar degil mi aslında? Bir yandan tercih yaptıgın icin hata yaparken, diger yandan bir hatanı, düzeltmek, telafi etmek ya da yalnızca farkına varabilmek"icin bile tercih yapmak. Döhgu' tercih o ile basliyor gibi aslında. o Ancak, baslangıctaki tercih bir hatadan dolayı yapılmış, Olamaz mı? Bu söylemden cıkarabilecegimiz sey tercihin de bir cesit hata oldugudur o zaman. Peki tercihte bir ha tum tercihler hata mıdır? 
Aslında cevabı biliyorsun. Tercihlerden biri hata olabilir ama tum tercihler bir hata degildir. Peki her tercihi hatadan! kaçınarak yapmak mumkuj mudur? o Mümkuh istemeyeceğine eminim. Sıkıldığın dohemlerde her seyin hatasız, Sorunsuz geçmesini isteyebilirsin ama tum hayatını tek bir yöhde, yalnızca dogru arlar alarak, yanlısı hic, tatmadan gecirmek isteyeceğini hic, sanmam. Tercihlerden sonra gelen hatalar ilk basta buyuk hayal kırıklıkları yaratsa bile, aslında, 


olsa bili 


diğer © yandan © insanoğlunu  kesfetmeye, sorgulamaya iterek Sonunda bilgelik; seviyesine çekebilme yeteneğine de sahiptirler 


Heidegger “Buyuk fikirleri düğünenler buyuk hatâlar yaparlar” derken aslında tam da bundan bahseder. Eger kafanın icerisinde herkesten farklı 


oldugunu düğlndüğün seyler barındırıyorsan, hosgeldin — hatalar | dünyasına, sen hayatı 


sorgulamadan tekdüze| yasayanlardan degilsin. 


Kaçınılmaz bir son degil hataların senin icin, varmak istediğin yolda ki destekcilerin sadece, tercihlerin de yanında olacak hatalarının. Kimi zaman catısacak tercihlerin birbirleriyle ama sen sectiğin zaman birini, bir tercihin hep seninle olacak ya bir hatayla beraber ya hatasız. Hatalarını sevip  kabullendiginde, onların da seninle ve tercihlerinle | beraber olduğunu, sana yardım etmeye | calıstıklarını (o dusündüğünde, o güzel hissedeceksin aslında, Tabi ki dikkat edece! 
Sonunda cok buyuk tehlikeler oldugunu bildiğin, geri (o döhüğü © olmayacağını duğunduğün yolları secmeyeceksin. Aklın hep kılavuz olacak sana, Tercihlerin ve hatalarınla öğreneceksin yasamayı. Seni olgunlastıracak ve öinruh boyunca iyi ki diyeceğin hatalarının olması dilegiyle. 


sonuçlarının 


Çocuk Eğitim Derneği 2008 yıl itibariyle çalışmalarına başladı. Dernek, işitme engelli bireylerin kaliteli eğitim almalarını sağlamak amacı ile kurulmuş uluslararası vizyon ve standartlarda, toplumsal yaşamın tüm alanlarında yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üreten ve uygulayan bir dernek olarak faaliyet göstermektedir. 

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki eğitim merkezinde 0-6 yaş arası işitme engelli çocuk ve ailesine rehabilitasyon, erken çocukluk, okul öncesi dönem eğitimi, aile eğitimleri, aile danışma terapi hizmetleri ve sağlık alanında da KBB alanında taramalar, muayeneler, ameliyatlar yapmakta ve işitme engelli çocuk sahibi olan ailelere işitme cihazları temin edip takılmasına yardımcı olmaktadır. Derneğe ait eğitim kurumunda görev alan, eğitmenlere, konusunda uzman ulusal ve uluslararası akademisyenlerden hizmet içi eğitimler sağlanmaktadır. 
Erken dönem çocukluk ve okul öncesi dönem eğitimleri kurumda tamamlayan 7-14 yaş çocuklara hem akademik hem de sosyal becerilerini geliştirecek çalışmalarla destekleniyor. 


Projeleri ve çalışmaları 

0-18 aylık, 18-3 yaş arası erken çocukluk dönemdeki çocuklara bireysel ve grup eğitimleri yapılmakta üç yaşlan sonra okul öncesi dönem çocuklarına bireysel ve ayrı eğitimler verilmektedir. Annelere psikososyal destek ve eğitimler veriliyor. Ev ve âile ziyaretleri yapılıyor, danışma ve grup terapileri düzenleniyor. Annelere işaret dili eğitimleri düzenleniyor. 

Sesgetirenler.com ( adlı projede dernek ve Samsung Electronics ile ortak hazırlanan bir eğitim destekleme portalıdır. Bu sitede, erken çocukluk ve okul öncesi dönemde işitme engelli çocuğu olan ailelere eğitim verilecek. 400'ü aşkın videonun olacağı portalda, ailelere etkinlik bazlı eğitim olanağı sunulacak. Evde olan malzemelerle, ellerindeki omateryalleri (o kullanmaları teşvik edilecek. Bununla birlikte portalda danışma hattıda da mevcut. 

Psikologun başında olduğu bu danışma hattında ailelerin sorunlarını değerlendirilecek, e-mailden dönüş yapılacak, gerekirse bir destek sağlanacak. Portalın uzman videoları kısmında — alanında Ouzman KBB doktorlarının, odyologların, dil ve konuşma terapistlerinin, çocuk gelişimcilerinin, uzman psikologların konu bazlı anlattığı videolar var. 

Akademisyen girişinden psikoloji öğrencileri ve alan öğrencileride giriş yaparak videoları takip edebilirler. 

Her ay yeni bir ünite eklenecek olan sitede. 0-18, 18-3 yaş ve okul öncesi dönem için etkinlik videoları var. 
Ailelerinde kendileri alternatif üreterek bir ay boyunca o dersi çalışacaklar, ikinci ay farklı etkinlikler için bölümlerde videolar başlayacak. 


Çocuk Eğitim Derneği 
Merve Ulusoy 


Kentalis çalışıyoruz. 
0-18 aylık bebeklere hem sözel işitsel hem de işaret diliyle eğitim düzenlenecek, şu an alt yapısı oluşturuluyor. Yakın zamanda olacak bir proje, dünyada uygulanan bu proje uygulanacak. 

Gönüllüler hangi çalışmalara katılabiliyor? 

Kabataş Erkekle on yıldır düzenlediğimiz bir sessizliğime kulak ver adlı bir projemiz var. Her yıl Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri işaret dili eğitimleri almaktadırlar. Bu proje her yıl yaklaşık alltı ay sürüyor ve Kabataş Erkek öğrencileri derneğe, dernekteki öğrencilerimiz de belirli zaman aralıklarında Kabataş Erkek lisesine gidiyor. 8 Mayıs'ta Kabataş Erkek Lisesinin salonunda bu yıl onuncu etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Lise ve dengi okullarda bu şekilde çalışmalar o yapılıyor. Birçok okulda bu şekilde projelerimiz devam ediyor. 

Bu yıl aynı zamanda Saint Michel lisesi öğrencilerine de işaret dili eğitimi vermekteyiz. Ocak ayında yaptığımız. 
bir etkinlikte lisenin etkinlik salonunda işitme engelli bir piyanist piyona işitme engelli bir öğrencimizde gitar çalıp şarkı söyledi. 


International (o Foundation'la (o yıllardır 


Gönüllülerimiz daha çok cumartesi günleri geliyorlar. 
Spor, müzik alanında | çalışabiliyorlar. | Bireysel özelliklerine göre çalışmalar düzenleyebiliyorlar. Masa tenisi, satranç gibi etkinlikler düzenlenebilir. 


Gönüllüler derneğe sitelerinden gönüllü ol formundan ulaşabilirler. Eğer bir projeleri varsa ve ben bunu da yapabilirim  diyorlarsainfo(&cocukegitimdernegi.org.tr mailden bizlere ulaşabilirler. 


Psikolog adaylarına ve psikologlara ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? 

Sadece staj programları içinde kalmamak çok önemli, yirmi günlük stajların yanında farklı alanlarda nerede çalışmak istiyorsanız gönüllü olarak çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını bulun ve kapısını çalın asla geri döndürmezler. Olayın içinde olduğunda ve vakit geçirdiğinde her gün yeni şeyler öğrenme fırsatınız. 
oluyor. Psikoloji geniş bir alan spor, endüstri, bilişsel alanlarda büyük açıklar var. Tek bir alanda uzmanlaşmaya başlamadan önce diğer alanları da tanımak psikolog adaylarının farklılaşmasını ve öne çıkmasını sağlayacaktır. p 
İşitme engellilerle çalışan bir psikolog, odyoloji ve dil konuşma gibi alanlara da hakim olmalı. Sınırlı bir alan içinde kalmamak önemli. ai 


Lİ 


Ne İstediğine Dikkat Et Bir Gün Gerçek Olur 


Merhabalar, sözlerime bu sayfaları ne kadar çok özlediğimi belirterek başlamak istiyorum. Ben 
Ayşe Nur Avcı. Hacettepe Psikoloji bölümü 2017 
mezunu, PsiNossa'nın eski yazarı, eski editörü... 
Bu yazıyı yazmak için kendimi hazır hissetmem yaklaşık 11 ayımı aldı. Hala kendimi o kadar yeterli hissetmesem de güzel editörümüz Emel'i ikinci kez kırmak istemedim. 


Öncelikle lisans dönemimden kısaca bahsetmek istiyorum. Kongre, sempozyum, söyleşi, staj, alana dair ne varsa katılmaya çalıştım. En çok zamanımı stajlar aldı. Bence staj yapmak lisans döneminin olmazsa olmazı. Bazı bölümler stajı zorunlu tutmuyor ama mutlaka her öğrenci en az bir kez staj yapmalı. Neyi isteyip neyi istemediğini ve neyi yapacağından ziyade neyi yapmayacağını görmek adına. Ben özel bir rehabilitasyon merkezinde ve iki ayrı danışmanlık merkezinde birer ay olmak üzere ve seçmeli bir dersim kapsamında bir devlet hastanesinde bir dönem boyunca staj yapma şansı buldum. Hepsinden alana dair birçok şey öğrendim. Birbirinden değerli meslektaşlarımla tanıştım. Şu an stajyeri olduğum bir hocamın yanında asistan psikolog olarak çalışıyorum. 


İş bulma sürecime gelecek olursam şansımı birçok yerde denedim. Özel hastaneler, anaokulları, kolejler... Bazılarına sadece CV gönderdim, bazılarının mülakatına girdim. Birçok yeni mezun gibi “Sen daha yeni mezunsun deneyimin yok.” 
sözü çok kez yüzüme çarpıldı. Stajlarımın hiçbiri deneyim olarak sayılmadı. Üç ay umutsuzluk içinde iş aramakla geçti. Bu sırada YDS kursuna başladım. Yüksek lisansa mezun olduğumda yabancı dil puanım olmadığı için başvuru yapamamıştım. Mezun olur olmaz ilk işim yabancı dili halletmeye çalışmak oldu. Henüz iş bulmamışken daha rahat ders çalışabilmeme rağmen bu üç ay istediğim puanı almaya yetmedi. 


Ayşe Nur Avcı 


İş bulduktan sonra sınavlara çalışmaksa hiç kolay olmadı. İş hayatı öğrencilik hayatı gibi değil maalesef. En kötüsü devamsızlık hakkın yok. Çok devamsızlık yapan biri değildim, şimdi diyorum keşke sonuna kadar kullansaymışım. Bu yeni döneme (alışmak uzun zamanımı aldı anlayacağınız, | hala (uyum © sağlayamamış olabilirim. İtiraf etmek gerekirse, zaman zaman yana yakıla aradığım bu işi bırakma hayalleri kuruyorum. Aslında klinik yüksek lisansa başlayıp Ankara'ya dönme hayalleri dersem belki daha doğru ifade etmiş olurum. Mezun olduktan sonra memleketine dönenler kervanındayım çünkü, Bu bir tercihti elbette ama hata mıydı, doğru bir tercih miydi emin değilim. Sizlere tavsiyem yüksek lisans yapmak gibi bir planınız varsa gereken puanları mezun olmadan almaya çalışın mutlaka. 


Çalışma hayatını biraz fazla kötülemiş olabilirim ama o çok istedikleri deneyimi elde ettiğimi düşünüyorum artık, Henüz uzman olmadığım için olması gerektiğini düşündüğüm gibi aktif biçimde görüşme almıyorum ya da danışma yapmıyorum ama günde ortalama 6 çocuğa ve ailelerine temas ediyorum. Eğitimini aldığım testleri uygulayıp, raporlamasını yapıyorum. En önemlisi vakaları uzun süreli takip edip gelişimlerini izleyebilme şansı buluyorum. Benim gibi boş duramayan biriyseniz çok istemediğiniz bir iş olsa da başlamak doğru bir tercih olabilir. Hem deneyim elde etmiş hem de düştü z boşluğu biraz olsun doldurmuş olursunuz. 


Bir gün gerçek olabilecek isteklere gelecek olursak... Tam 9 yıl psikolog olma hayali kurduktan sonra, bugün 10 Mayıs Psikologlar Gününde bir psikolog olarak bu yazıyı yazıyor olmak sözlerle ifade edilebilecek bir duygu değil. 
Ne istediğinize dikkat edin. Sevgilerle... 


Gurur ve Önyargı 
Esra Bayısın 


GURUR 
VE ÖNYARGI 


İNGİLİZCE ASLINDAN ÇEVİREN: HAMDİ KOÇ 


Orijinal adı “Pride and Prejudice” olan kitap, Türkçe'ye ilk önce Aşk ve Gurur olarak çevrilmiş ancak yıllar sonra hak ettiği çeviriye sahip olmuş ve adı Gurur ve Ön yargı olarak 
düzeltilmiştir. Jane Austen'in en büyük klasiği olan roman 1796 
ve 1797 yılları arasında yazılmıştır. Bu iki yüz yıllık başyapıt dört kez diziye, iki kez de sinema filmine konu olmuştur. Aşk ve Gurur sadece bir aşk romanı değil, aynı zamanda dönemin sistem eleştirisini de yapan bir roman olduğundan da bu kadar değerlidir. 


Kitap orta sınıftan olan Bennet ailesini konu alır. Aile beş çocuğuna sahiptir. Mr. Bennet yaptığı yanlış evi 

hayatını alaya alarak geçiren, kızı Elizabeth'e benzeyen, zeki ve kuvvetli mizah anlayışına sahip bir adamdır. Mrs. Bennet ise tek derdi kızlarını bir an önce evlendirmek olan, görgüsüz davranışlara sahip bir kadındır. 

“Mi: Bennet kendi basiretsizliğinin yol açtığı hayal kırıklığı için aptallık ya da kötülük etmiş başka talihsizlerin sığındıkları kimi zevklerde teselli arayacak tabiatta bir adam değildi. 
Kırlara ve kitaplara düşkündü; esas eğlencesi bu zevklerden geliyordu. Karısına pek az şey borçluydu, cahilliğinin, aptallığının onu eğlendirmesi dışında. Bu genellikle bir erkeğin karısına borçlu olmak istediği bir mutluluk türü değildi 

başka — oyalanma (o imkanları olmayınca gerçek filozof elindekilerle yetinir.” 


Günün birinde Mr. Bingley adında zengin ve genç bir adam 'Netherfield'a taşınır. Bu durum Mrs. Bennet'in gözünden kaçmaz ve en büyük kızı Jane'i Mr. Bingley ile evlendirmek için elinden geleni yapar. Kitabın asıl kahramanları olan Mr. 


Elizabeth aylar sonra dayısı ve eşinin ısrarı üzerine Pemberiy Malikanesi'ni —Mr Darey'nin evi- geziye gidene kadar Darcy'den en ufak haber almaz fakat tüm bu zamanı ona karşı büyük merak ve olumlu duygular içinde geçirir. Gezi sırasında Mr. Darcy ile karşılaşır. Mr. Darcy, Elizabeth ve akrabalarına olağanüstü derecede sıcak davranır ve Elizabeth'i kız kardeşi Miss Darcy ile tanıştırır. Elizabeth, Mr. Darey'nin sıcak davranışlarına anlam veremez ve kafası karışır. Fakat Netherfield'tan gelen kötü haber üzerine apar topar Elizabeth ve akrabaları evlerine geri dönmek zorunda kalırlar. 
Elizabeth'in aklı bir havada kardeşi Lydia, Mr. Darey'in öteden beri arasının bozuk olduğu Mr, Wickham ile kaçmıştır. Bu haber tüm Bennet ailesinin adını lekeler çünkü yaşanan durum dönemin kültürüne göre kabul edilemezdir. Mr. Darcy, Bennet ailesinin haberi olmadan sırf Elizabeth'in üzüldüğünü gördüğü için Lydia ve Mr. Wickham'ı bulur ve evlenmelerini sağlar. 
Olaylar geçtikten sonra Darey'nin yaptığı iyiliği öğrenen Elizabeth'in içinde ona karşı çoktandır yeşeren sevgi ve minnet duygusu katlanarak artar. 


Av mevsimi geldiğinde Mr. Bingley ve Mr. Darcy Netherfield'a gelirler, Mr. Bingley, Jane'e ilgi göstermeye devam eder ve kısa süre sonra ona evlenme teklifi eder, Bu haber Bennet ailesinde coşkuyla karşılanır. Sonunda Mrs. 
Bennet'in isteği gerçekleşmiştir. Diğer tarafta ise Mr. Darey'de Elizabeth'e karşı olan duygularının değişmediğini dile getirir ve Elizabeth'in uzun süredir hayalini kurduğu teklifi yeniden eder, Bennet ailesi Elizabeth Mr. Darey'ye karşı olan ön yargılarını bildikleri için ilk başta çok şaşırırlar fakat ailenin rızası alınır. Mr. Bingley ile Jane ve Mr, Darey ile Elizabeth evlenirler, 


“Güzeller güzeli, sevgili Elizabeth, sen olmasaydın! Sana neler m m a meka ei 


verdin. Senin 


Okunması Tercihinize Bağlı Olan Yazı 


Derya deniz bir çalma listesinden hoşunuza giden, yüreğinize dokunan bir şarkı seçiyorsunuz, daha sonra ona benzer şarkıları dinlemeye başlıyorsunuz. 
Daha sonrasında birisi gelip sırf o türü dinlediğiniz. 
için sizi agresif olarak etiketliyor. Bundan sonra siz de farkında olmadan bu etikete uygun davranmaya başlıyorsunuz. Bu noktadan sonra aslında siz seçim ıyorsunuz, seçimler sizi olduğunuz 


“Neden müzik dinleriz?” İyi hissetmek için, haz almak için, özgür olduğumuzu hissedebilmek için. 
Müzik bir kombinasyonlar bütünü ve biz bu sayısız kombinasyondan istediğimizi seçebilme özgürlüğüne sahibiz. İstediğimiz kişiye istediğimiz şarkıyı armağan etmekte ve kişiliğimize ters bir şarkı seçmekte özgürüz. Kişiliğimize ters bir şarkı... Ne kadar rahatsız edici bir ifade, öyle değil Her şarkının bir kişiliği olduğu ve her insanın tıpkı bir şarkı gibi belli başlı notalardan oluştuğu doğru fakat siz hiç sol notası yalnızca pop şarkılarda kullanılır, do notası metal türü şarkılardan başka yerde kullanılmaz diye bir kural duydunuz mu? Öyleyse neden siyahlara boyanmış bir kişi gösterildiğinde “Evet, kesinlikle çok sert bir müzik zevki var.” diye düşünüyoruz? Ben siyah rengi seviyorum diye metal müzik sevmek zorundaysam mi özgür tarafını nasıl yakalarım? Müzik özgürlüğe giden yolda bir meşale ve ben bu yolda yü hangisi dokunuyorsa ona yükleyeceğim İster 
Türkçe ister Yunanca ister Fransızca olsi ister metal ister pop olsun. Kimseyle kol 


Fulya Akıncı 


en arkadaki sürekli kulaklık takan çocuk klasik müzik dinleyebilmeli, bale yapan bir küçük hanım metal o dinleyebilmeli ve biz bu özgürlüğü yüreğimizin en derinlerinden duyabilmeliyiz. 


Tüm bu O önyargılardan oOdolayı (o aslında dinlediklerimizi gizleme çabası içindeyiz. Tek bir korkumuz var, o da hata yapmak. Bir yerde neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz ve hata yapmak bizi öldüresiye korkutuyor. Ortaokul dönemine dair dinlediğimiz şarkılar bizim için şu an bir tehdit unsuru iken gelecekte şimdiki zamanla tehdit — edilmekten o korkuyoruz Ove | tercihten kaçınıyoruz. Bu korku yüzünden özgürlüğümüzü hatta benliğimizi (kaybediyoruz. (o Özgünlükten kaçınıyoruz, istediğimiz şarkıyı dinlemek bizim için işilik meselesine dönüşüyor. Halbuki bir bilsek bizi biz yapan şeyin hatalarımız olduğunu, işte o zaman tamamıyla özgürlüğe kavuşmuş olurduk. 


Müzik bize hayallerden yapılma iki kanat verir. 
Kanatların şeklini, konumunu, rengi, malzemesi tamamıyla bizim tercihlerimize bağlıdır. Asıl hatamız pembe renkli gövdemiz olduğu için siyah kanat takamamaktır. Bu yüzden lütfen üç şeyden vazgeçmeyin: seçmekten, hata yapmaktan ve özgürlükten. 


Hep müzikle kalın. 


Malzemeler: Bir Şarkı ve Hayal Dünyası. 
Özgürlüğe giden bu yolda kanatlarınızı yapabilmek için gereken her şeyi bırakıyorum buraya. 
Pembeyseniz siyah, siyahsanız pembeyi seçmekten korkmayın. Ya da bırakın alı moru, o an neyi arzu ederseniz onu seçin ve çıkın yolculuğunuza! 
PsiNossalist iyi yolculuklar diler. 
ATI My Tears- Ane Brun 
Gramma Kai Grafi- Eleni Vitali 
Flames- Sia, David Guetta 
Güzel Bir Kadın- Vera 
T'embellis ma vie- Yann Perreau 
New Person, Same Old Mistakes- Tame Impala Ben Böyleyim- Athena 
Are We Electric- The Kooks 
Rearrange - Miles Kane 
Don't Go Away- Oasis 
Life's for the Living- Passenger 


Lost in the Echo- Linkin Park 


Kendinden Usandırma- Pinhani 


Özer Koç 


Filmin Künyesi 

Yönetmen: Christoforos Papakaliatis 

Oyuncular: Christoforos Papakaliatis, Marina Kalogirou Yıl: 2012 Süre; 111 dk 


| 

| | 

Şu anda lde yer şu ana kadar verdiğimiz kararların toplamının sonucudur. Doğumumuzdan itibaren verdiğimiz her karar bir sonuç doğurmuş ve O sonuç da bir sonraki tercihimizin nederli olmuştur. 
Neden-sonuç İlişkisi içerisinde işleyen bir hayat... 
Ancak yaptığımız her tercih her zaman (olumlu bir sonuç doğurmaz. Bazen, hatta çoğu zaman, hata yaparız. Bu hâtalarla doludur hayatlarımız. Bazıları güzel, bazıları (kötü, bazıları pişmanlık dolu, bazıları bilmeden yaptığımız, bazıları bile bile | yapi hatalar. Birçok hataya veya doğru tercihe rağı hayatın karşımıza ne çıkaracağını biler noktada karşımıza iki yeni kavram çıkğyor: vadede ve kısa vadede, Bu kavramlar. yaptığımız 


bizi düşündürmeye itiyor. Yaptığımız hemen peşing hatalı bir tercihti di aradan belli bir süre geçtikten sonra iyi yapmışım. diyebiliyorsak bu durumda 


ve bu basit gibi görünen bazı hataların ne kadar sonuçlâr doğurabileceğini hatta filmin basit bi özeti niteliktedir. Böyle/sarsıcı bir başlangıç sahrlesi ile başlayan film, kisa bir ön gösterim (o yaptıktan oOsonra ( yenider başlar. 
Kahramanımız Dimitris'in bir akşam köpğgini dışarı 


çıkarıp çıkarmayacağı üzerine verdiği! karar ile hikaye ikiye 'bölünür. Dimitris'in önündeki iki seçeneğe göre paralelleşen iki farklı hayatı. 


Yönetmen Dimiitris'in bu iki farklı hayatını köpeğini dışarı çıkarma Çıkarmama tercihinin hemeh ertesinde gelişen olaya göre renklendirerek bu iki hâyatı renkli ve soluk renklilolarak da birbirinden ayırıyor. Bu iki farklı hayat birbirinden tamamıyla fârklı değil elbette. Bazı noktalarda bu iki hayat ke$işiyor. Bu kesişim noktalârından biri Papakaliatis'in filmlerinde kullandığı Yunanistan ekonomik krizi. (Ekonomik kriz her iki hayatı da etkiliyor. Ancak filmin başında yapılan basit tercih birbirinden farklı birçok yeni sonuca neden olduğu için Dimitris'in ekonomik krize 


olmadığımıza nasıl karar verebiliriz? Sön tahlilde bu tercihten nel kadar karlı çıktığımıza mı bakacağız? 
Peki hatalılığı değişen bu tercihin bir daha yönünün değişmeyeceginin garantisini kim verebilir? İyi kilerimizin |keşkelere, keşkelerimizih iyi kilere dönüştüğü | hayatımızdâ — tercihlerimizin hatalı olduğuna sâdece o an için nasıl bit sonuca yol açtığına göte karar verebiliriz. Ama yukarıda da belirttiğim /gibi hayatın nelere “kadir olacağını iz için bu yargının doğruluğu şüphelidi: ii Yazıp yönettiği hattâ başrolünde oynadığı Ar... tam olarak bu tema ee bir film. 
Film, aşık /olduğu kadının yanına bir an önce varmaya çalışan bir adamın yapmayı unuttuğu bir teslimatı yekine getirmek için acele etmesi ile bir kadına çarpması ile başlıyor. Duygulal onun hatalı bir tercih yapmasına neden oluyor ve bu hata bir insanın hayatına mal olabiliyor. Bu sahne aşırı yoğunlukta | hissedilen duygularımızıh, he Kadar güzel olsalar bile, hata yapmamıza neden olmasını 


karşı duruşü da farklılaşıyor. İşte İbu noktada kahramanın İyi kileri keşkelere, kil iyi kilere 


dönüşmeye başlıyor. Dimitris'in belki de o zamana kadar verdiğim en iyi karar olarak düşühdüğü şey en büyük  pişmanlığına dönüşmeye başlıyor. Diğer hayattaki Dimitris için ise tam tersi drum hakim. 
Filmin sonlarına yaklaştıkça renkli! olan hayat erileşirken, / gri hayatın ise renklenmesi bu dönüşümün $omut bir tasviri adeta, Bü iki hayatın tam tersi Bale geldiğini düşündüğümüz sırada grileşen hayâttan bir kesit paylaşan yönetmen, bize hayatın iyi kilerimizin ve keşkelerimizin bir bütünü olduğunu gösteriyor. Hatalarımızın | ve iyi ki yapmışımların toplami olan hayatlarımızı yaşıyoruz. 
Önemli olan; yaptığımız hatalara rağmen bir şeyleri düzeltmeye çalışacak mıyız yoksa kafamızı taşlara vurup durmâya devam mı edeceğiz?| Şarkının da dediği gibi “benim güzel hatalarım var” diyerek iyi seyirler dilerim... 


| | 

Hatalar ve Tercihler Temalı 

İzlenebilecek Film Önerileri 
| 
| 


Edge of Toğmrrüji; Dünya Mimids isimli uzaylı, istilacı bir tür tarafından işgal edilmişti Tüm dünya bu işgalci güce Karşı birlik olur. Bu birliğin reklamcılık ayağını gerçekleşti en Subay Bill Gage ! görevinden alınıp intihar niteliğinde bir göreve vğrilir. Tecrübesiz Cage hemen öldürülür. Ancak ölme 


dünyayı istilacılardan kurtarmaya çalışir. 


Yönetmen: Doug Liman 

Oyuncular: Tdm Cruise, Emily Blunt 
Yı: 2014 | 

Süre: 113 dk. | 
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Mr. Nobody: 4 Hiç Kimse 117 yaf Sene ise 2092'dir ve teknoloji çok geliştiği içih insanlar artık ölümsüzdür. Tek ölümlü insan Bay Hiç Kimse yani gerçek adıyla Nemo'dur. Nemo k nden itibaren kendisinin farklı bir çocuk olduğunu bilir. Küçük yaşta yapmak zorunda olduğu seçimler | sonsuz farklı 

hayatının oluşmasına neden olur. 
Annie JACO VAN DORMAEL İ 


M rn . N O B O o) Y Yönetmen: Jaco Van Dormael 


SARAH POLLEY DİANE KRUGER,,, LINH-DAN PHAM ii Oyuncular: Jared Leto, Diane Kruger 
Yıl: 2010 


IF YOU NEVER MAKE A CHOİCE, 
ANYTHİNG 15 POSSİBLE Süre: 141 dk. 


EXTENDED DİRECTOR'S CUT 


The Butterfly Effect: Evan Trebora zamanda yolculuk 


yapabilen bunu şan; 


biridir. Ancak bunu bilmemektedir. Bir gün eri fark eder ve hayatında travmalara yol 


açan geçmişini değiştirmeye çalışığ. Ançak yaptığı her 


değişiklik doğurur. 
hayatlarını 


kendisi ile beraber başka sonuçlar da endi ve etrafındaki değ$r verdiği insanların 
| geçmişe dönerek düzeltmeye çalışan Evan'ı 


zorlu bir macera beklemektedir. 


Yönetmeni 
Oyuncular; 
Yıl: 2004 


Süre: 113 dk. 


Eric Bress, J. Mackye ber 
* Ashton Kutcher, Amy Smart, Elden Henson 
| 
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ASHTON KUTCHER 


AMY SMART 
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